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AŞIZME KARŞI MÜCADELE KONUSUNDAKİ 


MC çetesinin çabaları boşunadır! 


Zaler emekçi halkın faşizme karsi devrimci mücadelesinin olacaktır 


(Baştarafı 1. sayfada) 


2,5 yıldır, egemen sınıflar adına, onların insafsız bir sömürü düzenini sördürebilmeleri adına, baskı, zulüm, işkence ve cinayetlerden oluşan faşist politikaların uygulayıcılığını yüklenen MG çetesi -bir süre için de olsa- efendileri tarafından terkedilmiş bir durumun içine düşmüşlerdi. Onlar, böylə bir durumda insiyatifi kendi ellerinden çıkarmamak için direndiler, bir bakıma yapabilecekleri tek şeyi yaptılar: Kumar oynadılar. Kazanıp kazanmadıkları ise, güvenoyu sonuçlarına göre değil, daha uzunca bir süreç içinde ortaya çıkacak, 


MG çetesinin, temsil ettikleri sınıfların açık tavırlarına rağmen ve ona “karşı” bir eylemin içine girmeleri şaşırtıcı bu~ lunmamalidır. Sınıfların objektit gereklere dayanan tercihleri, her zaman, sinif siyasetçilerinin tercih ve eylemleri ile çakışmaz. Ve bazan da işte böyle, ters “görünümlü gelişmelerin ortaya çıkması olanaklıdır. Bu, bir bakıma, siyasetin göreli bağımsızlığının bir ifadesidir. ` ` Bu durumda, şimdi: ne olağaktir?: Bugünün. sorusu budur. R əy aad 


eg 


s. 

Açık olarak ortada olan bir şeyi var ki, -şimdi artık AP; MHP ve MSP'den oluşan- MG topluluğunun bugünkü sorunlara bir "çare” getirebilmeleri olanağının bulunmayışı nedeniyle hükümet şansları zayıftır. Bilindiği gibi, bu olanaksızlığı yaratan temel olgu -kapitalizmin gelişmesinin ve fakat pre kapitalist unsurların tasfiye edilmemesinin bir sonucu olarak- ülkemizdeki egemen sınıf ktiklerinin kendi larındaki çelişmelerin yoğunlaşması, yani oligarşi içi çatlamalardır. Ülkedeki krizin derinleşmesiyle, ekonomik ve siyasi sorunlar yoğunlaştıkça, sorunların belirli bir doğrultudaki çözümleri, zorlayıcı bir biçimde dayattıkça oligarşi içindeki çatlamaların bir iktidar krizine yolaçması, yönetemez hale gelmeleri kaçınılmaz hale geliyor! sistemin olağanüstü 
-zorlayıcı- yöntemlere yönelmesi zorunlu hale geliyor. 12 
Mart dönemi, bu durumun tipik bir örneği. 


İçinde bulunduğumuz koşullarda da belirli farklılıklarla beraber böyle bir durumun sözkonusu olduğu söylenebilir. 
Ekonomik ve siyasi sorunların çözümü -sistemin işleyişinin. 
devamı açısından- zorunlu bir önkoşul haline geldi. Buna karşılık bu sorunların çözümü konusunda oligarşinin içindeki kesimler arasında bir uzlaşma sağlanamıyor. Gerek büyük basından, gerekse diğer tekelci ve emperyalist mihraklardan -“Erbakansız çözüm" diye- yükselen “Atatürkçü” sesler bu çelişkiden kaynaklanıyor. Çağdaş-büyük sömürü adına, “çağdışı” sömürücülüğe hayır: İşte "çağdaş Atatürkçolak!” 


MC çözümünün geçerli olup olmaması, oligarşi içindeki mevcut gelişmeler nedeniyle halledilmeyen sorunların çözümlerinin ne derece zorunlu hale geldiğine bağlıdır. Eğer sistemin kendisini devam ettirebilmesi, gerçekten, ortadaki sorunların çözümüne sıkı sıkıya bağlı ise, sistemin olağanüstü-zorlayıcı yollara yönelmesi kaçınılmaz demektir. 
Bu ise ülkemiz üzerindeki Karanlığın bir kat daha artması, emekçi halkımız üzerindeki baskı, zulüm ve sömürünün bir kat daha çoğalması demektir. Bir kat daha pahalılık, işsizlik ve yoksulluk, bir kat daha zulüm, işkence ve baskı demektir. 
Faşist göçlerin istediği de bundan başka bir şey değildir. 


Demirel'in oynadığı kumar bu noktada düğümleniyor. O, “zorlayıcı koşulları” Erbakan'dan bazı tavizler koparabilmek için bir baskı aracı olarak kullanmayı, bu yolla geçici bir zaman Için de olsa “yeni bir uzlaşma" . sağlamayı, bu yolla oluşturabileceği geçici ` çözümlerle tercihlerin yeniden kendisine yönelmesini sağlamayı hesaplamaktadır. Demirel" in oynadığı kumar buraya kadardır. Onun mantığına göre, buradan sonrasını zam: 


Bizim hesabımız a tam bu noktada başlar. Zira zaman gerçekte bu soygun ye talan düzeninin yıkıntıları üzərində emekçi-yoksul halkımızın güçlü kollarıyla inşa edilecek olan bağımsız ve demokratik Türkiye'nin aydınlığından başka bir şey getirmeyecektir. 
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ESLİMİYETÇİ VE OPORTÜNİST GÖRÜŞLER 


© Wf aldığı oylar, faşizmin belirli bir kitle temeli yaratabileceğini ortaya koyuyor. Faşist hareket bu sonuca 

iki temel taktiği ile ulaşmıştır “terör ve demagoji 

© Faşizmin terör ve demagoji üzerine kurulan taktikleri 

açığa çıkarılmalı; aktif bir mücadele anlayışı ve faşist demagojinin teşhiri ile geçersiz hale getirebilmek doğrultusunda mücadele yoğunlaştırılmalıdır. | 


LKEMIZDE geçtiğimiz 2.5 

il. içinde 12 Mart döneminor geri kalmayan bir faşist baskı ve Terör dönemi yaşandı 
Bu dönem çoğunu gençler, öğretmenler ve işçilerir oluşturduğu 250'yi aşkın devrimci ve yurtseverin faşist katiller tarafından öldürüldüğü, binlercesinin yaralandığı, devrimcilerin ilericilerin ve tüm emekçi halkın ağır bir zulüm, baskı ve işkence altında tutulduğu ve şüphesiz buna u; umlu olarak olağanüstü bir seviyeye ulaşan pahalılık altındaki halkın insafsız bir sömürüye uğratıldığı bir dönem oldu. 

Buna karşılık,bir bakıma bu durumun bir sonucu olarak geniş toplum kesimlerinde antı-faşist duyarlılık artmış, büyük bir anti-faşist halk potansiyeli oluşmuştur. 


Geçtiğimiz dönem, bu şekideki bir görüntü içinde, bir iç savaş görüntüsü içinde geçti. 
Devrimci mücadele anti-faşist bir doğrultuda gelişti 

Yapılan seçimler sonrasında, devrimci hareketin taşıdığı önem. 
H zaaflar, örgütlenme seviyesinin düşüklüğü, 12 Mart dön sonrası gibi yılınlığın yakıcı etkile nin güçlü olduğu bir dönemde bulunulm: faşizme karşı aktif ve etkili bir mücadele siyasetinin yeterince hayata geçirilemem: Bibi bazı nedenlerden ötürü faşizmin belirli bir kitle temeli sağlayabildiğini de ortaya çıkardı. 


Devrimci mücadelenin anti- faşist bir doğrultuya esas olarak yükseldiği geçen 2.5 yıllık dönem, özellikle faşizme karşı mücadele konusunda önemli dersler sergilemiştir . Sınıflar mücadelesi opörtünist hatalı görüşleri iflas ettiren, Devrimci görüşlerin doğruluğunu tanıtlayan dersler ys- 


ratmıştır. Hayat “parlak” ve “bilimsel” bir cila altındaki her törlü teslimiyetçi ve sınıf uzlaş- 


macısı tavrı mahkum etmiştir. 


MHP'nin aldığı oylar, faşizmin belirli bir itle temeli yarat 

bildiğini ortaya koyuyor. Faşist hareket bu sonuca iki temel taktiği ile ulaşmıştır; Faşist terör ve demogoji. Birbirini tamamla. 
yan bu iki temel taktik devrimci 


teslimiyetçi görüşlerin unculuğu ve devrimci hareketin örgütlenmesindeki eksiklik. 
ler nedeniyle. yeterince deşifre edilememiş, etkisizleştirilememiştir. 

Faşist terör egemen sınıflar iktidarının cılızlığının bir sonucu olarak özellikle yığınları baskı ve terör altında tutma, pasifize etme amacına yönelik olarak gündeme getirilmektedir. 


Geniş emekçi halk yığınlarını sömüren bir azınlığın egemenliği altındaki toplumlarda egemen sınıflar genel olarak iki temel yönteme başvururlar. Halk yığınlan ya kendilerine tanınan tavizler yoluyla “Barışcıl” bir yönetime “razı” edilir, ya da baskı ve terör altında tutularak doğrudan bir diktatörlük altında tutulur. 


Ülkemizde egemen sınıflar iktidan zayıf bir ekonomik temel üzerinde yükselmektedir. Yönetimi toprak ağaları ve tefeci bezirganların en irileri ile birlikte bu şekildeki çelişkili bir ittifaka dayanarak- elinde tutan, emperyalizmin bir uzantısı biçimindeki de tekelci burjuvazi geniş yağınlara ekonomik tavizler tanıyabileçek bir özelliğe sahip değildir. 
Ülkemiz ekonomisi, dışa bağlı, çarpık yapısıyla sürekli bir kriz indedir. Bu yapının zorunlu bir sonucu, egemen sınıfların geniş emekçi halk yığınları üzerinde Sürekli bir baskı ve terör politikasına dayanmak durumunda olmasidir. Sıkıyönetim terörü de, polis-jandarma terörü de, MHP'li komandoların terörü de bu aynı egemen güç politikasının parçalandir. Hepsi de egemen sınıfların yönetiminin birer araçları olarak gündeme getirilmektedir. 


MHP'li komandoların sürdürdüğü faşist terörün ayırdedici yanı, onun faşizme belirli bir kitle temeli oluşturma amacına da hizmet etmesidir. Bir yandan faşist terör aracılığı ile toplumsal muhalefet bastırılmakta, diğer yandan yine bu yolla yaratılan ortam içinde faşist ideolojinin yayamlaştırılması olanakları elde edilmektedir. Faşist terör bu noktada bir tehdit ve korkutma aracı olarak | kullanılmak 


“Anal. bur gekildeki 


“haraç” alma yoluyla beslenerek, gittikçe yaygınlaşan işsizliğin ortaya çıkardığı lumpen unsurların. 
örgütlendirilmesini hızlandıran bir rol oynamaktadır. 


İşte, geçilen dönem içinde faşist yayılma aracı olarak yaygin bir şekilde gündeme getirilen ve oligarşik diktatörlüğün faşist karekterinden kaynaklanan “faşist terör" karşısında aktif bir anti-fasist mücadele anlayışı zorunlu id., 

bir Wetten 
Yunma. anlayışı faşist sürülerin saldırılarını bir çapulcu bozgununa dönüştürebilirdi. Faşizmin oyununu bozacak olan, devrimci taktik, aktif bir savunma anlayışı temeli üzerinde yükselmek zorundaydı. 

"Tüm oportünist: fraksiyonlar bu anlayışın karşısına durmada birleştiler. Faşist terör ve saldırılar karşısında, faşizme karış mücadele konusunda somut program və taktikler oluşturma yerine faşizm konusundaki kavram tartaşmalarım israrla ön planda tutarlarken, pratikte faşizme k şi teslimiyetten başka bir şə Savunmadılar ve yapmadılar. 


Faşistler okulları işgal edir faşistleştirmek için saldırıyor Opürtünistler bunun bir “oyun” olduğunu, maksatlarının sıkıyönetim ilan etmek için gerekçe oluşturmak olduğunu, saldırganlan polisle karşıkarşıyabırakmak gerektigini ileri sürüyor, Devrimcilere goşist vb. diyə küfrediyorlardı. Oligarşı köpeklerini saldırtiyor, oportünistlər Devrimcilerin ve halkın ellerini bağlamaya çalışıyorlar, Seydişehiri, Tariş faşistlere terkediy orlardı. 


“Kitlesi” 
ile tüm yayınlar, “provaka: 
"a gelmemeli diys diye, (olay çıkmasın diye okullerin kapatil masin: bile savunarak) faşizmin ekmeğine yağ süren bir teslimiyet, politikasını gütmüşlerdir. Faşiz. 
me karşı mücadele bir sikiyênetim (ya de askeri darbe sorunu olarak konulmuş, sürekli olarak ileriyi sürülen “demokrasi: yi koruma” safsstaları devrimci. 
saflarda, hava bulandırmaya yarı: yan bir bozgunculuktan başka bir İşe yarsmamıştır. 


“Yürüyüşü” vb 


Kimileri de bu işi “önce faşizmi doğru tanımlamak lazım, 


bu işi benden başka kimse bilemiyor” diyerek soyut tanımlamalar üzerine abuk sabuk gevezeliklerle uğraşarak yerine gətirmiş. 
tir. Marksizmin genel doğrula"ı çoğu kere çarpıtılarak) tekrarla, mp durulmuş, alıntılar “teorisyen” bayların “derin” bilgilerine aklik ederken, ülke çapında sürüp giden faşist teröre karşılık, faşizme karşı mücadele konusunda somut hiç bir şey söyleyemezken, oligarşi, devlet, demoktatt ve faşizm konularına getirdleri netleşmenin (1) Türkiye saandaki ayrışmaların temeli həktne geldigini söyleyebilecek bir /böbürlen- me hummasına tutpimuşlardır. 
“Sosyal Ze “sosyal n mücadeleyi ikte sol hareketin içinde bujafduku bu durum faşizme kargyæfücadelenin tutarı ve etkin bir şekilde sürdürülmesi- ni önlemiştir. 


Gerçekte faşist terör ve sindirme taktiği devrimci bir mücadele anlayışı ile bertaraf edilebilir. Faşist. çetelerin saldırgan karekteri arkasında gerçekte inançsız, korkak ve tabansız bir çapulçu sürüsü yer alır. Bu 


şey, kabadayılık özlemi ve intikam duygularıdır. Bu çapulcu saldırıları aktif bir direnmeyle karşılaştığında kolayca bir çapulcu bozgununa dönüşür. Teslimiyet ise ancak ve ancak faşizme kan verir. Korku çare değildir. 


Faşizme karşı devrimci bir mücadele anlayışının karşısına dikilen oportünist-teslimiyetçi görüşler mahkum edilmelidir. Faşizme karşı mücadele oportünizme karşı mücadele ile birlikte yürütülmelidir. 

Faşizmin “faşist terör” den sonra dayandığı ikiyci temel taktiği de “faşist demagoji”dir. 
Faşizm yığınların ezilmişliğini ve yoksulluğunu ifade eden sol slogazlara sahip çıkarak kitleleri etkilemeye çalışmaktadır. 


Ülkemizde kapitalizm, yukardan aşağı bir şekilde, çarpık ve dengesiz bir şekilde gelişmekte olması sonucu sürekli bir kriz içindedir. Ekonomik dengesizlik, egemen sınıf klikleri arasındaki (oligarşi içi) çatışmaların doğurduğu siyasi istikrarsızlık, pahalıhgn ve işsizliğin alabildiğine artması, yığınların yoksulluğunun katmerleşmesi vb. nedenlerle halkın düzene olan tepkilerinin. 


çapulcu sürülerini örgütlendiren . yoğunlaşması ve sosyal uyanışın 


Fatsa Halkevi 


Başkanı 


Kemal Kara 


Heketine bir çök yiğit yetiştirmiş 

bir Küsübudır. #atsahlar devrim için çok kan vermişlerdir. çök Yikit kaybetmişlerdir. Ama düşen her yiğit, Fatsa'da ve yurdun dört bir yanında yeni yeni yiğitle-Tin ortaya çıkmasını hizlandırmışür. 


H 

| Fatsahlarin son devrim şehidi Fatsa Halkevi Başkanı Kemal Hrs de, Kemal Kara, tüm hayatim devrime adamış bir yoldaşımüzdi. Devrimci Yol siyasetinin fatarlı bir savunucusuydu, Fatsa emekçilerinin düzene karşı olan muhalefetini devrime yönlendirmeye çalışıyordu. Bunun için de oligarşinin bu bölgedeki- önde gelen hedefi oldu, 


Kemal Kara yoldaşımız kurulan bir pusuda katledildi. Fatsa emniyetinde görevli polis memuru Necati Budak, bizzat pusuyu düzenledi, Ordu MHP senatör a Nail Dervişoğlu da bu hazırlıkların içinde yer aldı. Halk tarafından çok sevilen Kemal yoldaşımızın katledilmesinden Sonra, Fatsa halkından korkan faşistler kasabadan kaçtılar. Ertesi gün düzenlenen cenaze töre” nine tüm yurtsever Fatsalılar katıldı. Törende yapılan konuşlarda katillerden hesap sorulacağı, bu hesabın seçim meydanlarında nutuk atarak değil, halkın kendi kollarıyla kuracağı iktidar- da sorulacağı belirtildi. Faşizme] karşı pasifliği, geri çekilmeyi savunan yanlış görüşler teşhir edildi. Faşizmin kitle tabanı oluşturma çabalarına engel olma: nun tek yolunun faşizme karşı 


Daha sonra Kemal yoldaşınl mezarı başında yapılan konusma | 


n katledildi 


da onun devrimci mücadelesi anlatıldı, tek suçunun yoksul halkı için mücadele vermek oldu-Bu belirtildi 

Fatsa halkının Kemal yoldagin anısına kitle halinde sahip çıkması karşısında kasabada sokağa çıkma yasağı kondu. Bu tür 


hızlanması, bütün bunlar sürekli bir kriz yaratmaktadır. Faşizm. 
klasik örneklerinde hep buhran dönemlerinde ortaya çıkar ve gelişme gösterir. Buhranların yarattığı yıkıntı içinde düzene olan tepkileri faşist demogojilerinin de yardımıyla örgütleyerek kitle tabam elde eder. Ülkemizde eksik ve olgunlaşmamış bir şekilde de olsu sürekli olarak var olan buhranın yarattığı düzene karşı olan tepkiler Devrimci Hareketin örgütlenmesindeki yetersizlik nedeniyle devrimci bir bilinçlenme doğrultusuna kanalize edilememektedir. Faşistler bu yüzden sol sloganlara sahip çıkarak yığınları kendi doğrultularına kanalize etmeye çalışmakta ve bunun için uygun bir ortam bulmaktadırlar. 
Faşizme karşı mücadelenin başarıya ulaştırılabilmesi için faşist demagoji açığa çıkarılmalı, faşistlerin yoksul halk yığınları" nin düzene karşı olan duygularını istismar etmelerine olanak tanınmamah, onların tekelci hee min ve emperyalizmin uşakları olduğu teşhir edilmelidir. 


Faşizmin terör ve demagoji “üzerine kurulu taktikleri açığa çıkarılmalı; aktif bir mücadele anlayışı ve faşist demagoyinin teşhiri ile geçersiz hale getirebilmek doğ- 


rultusunda mücadele yoğunlaştarılmalıdır. 

Bu nokta, faşizme karşı mücadele konusunun devrim sorunu ile birlikte ele alınması gereğinin yeniden vurgulanması gerektiği bir noktadır. Faşist demqagiileri açığa çıkararak geçersiz kılabilmek için devrimci düşüncelerin geniş emekçi halk yığınları içinde yayılmasına ve emekçi halkın faşizme karşı mücadelesini örgüt lendirmeye yönelik devrimci mü cadelemiz hızlamdırılmalıdır. 


Faşizme karşı mücadelenin saptırılışının ve onun bir “demokresiyi koruma” safsatasıyla sunuhuşumun varıp dayandığı nokta bir CHP iktidarına bel bağlama ve bu yolla faşizmin (geçici de ölsal) bir tehlike olmaktan çıkması umududur. 


Faşizm konusundaki tumtuyaklı tartışmaların arkasına gizlenen ham bayaller yıkılmalıdır. 
Faşizm ülkemizde yukardan aşataya bir gelişme özelliği göstermektedir. Paşizm mevcut devlet cihazı içinden (ona sahip olan oligarşi'nin bir özelliği olarak) kaynaklanmakta ve kendisine yi bond bir temel oluşturmaya çalışarak güçlenme yolları aramaktadır. Faşizm oligarşinin vö- 


retim (egemenlik) zaafının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktedur. Oligargik diktatörlük ülkemizin somut koşulları sonucu olarak faşist bir karekter taşımaktadır. 
Devlet aygıtı içindeki faşist kurumlar yokedilmeden, CIA, MİT, Kontrgerilla vb. gibi faşist yuvaların faaliyetleri sona erdirilme- den, faşizm "bir tehlike olmaktan” çıkamaz. CHP kendi sınıfsal karakteri ve “reformcu” yapısı gereği bunları yapamaz. CHP kuyrukçuluğu faşizme karşı müendeleyi kaçınılmaz bir başarısızlığa sürükler. 


Faşizme karşı mücadele uzun dönemli bir mücadele olarak kavranılmalıdır. 


Faşizme karşı mücadele, ba-Zamsız Devrimci bir hareketin tüm emekçi halkın faşizme karşı mücadelesini Ərgütlendirmesiyle, devrimcilerin aktif bir anti-faşist direnme anlayışını bu doğrultuyu esas olarak hayata geçirmeleriyle ve oligarşık diktatörlüğün yıkılarak yerine tüm emekçi halkın demokratik iktidarının kurulma: sıyla zafere ulaşacaktır. 


d éi 


baskı yöntemleriyle kitlelerin mü. 
cadelesi geriletilmeye çalışıldı. 


GE 


Faşizmin bu saldırı ve cinayetleri yoksul hulkımızın kurtuluş mücadelesini durduramayacaktır. 


Zafer er geç emekçi halkımı. 
zın olacaktır. 

Kemal Yoldaşımızı devrimci şehitlerimizin mücadele bayrağını daha yükseklere dik. 
mek için, ileri. 


Faşist çetelere karşı" aktif mücadele için, ileri, 
Kahrolsun, Oligarşik Dikta. 
Kahrolsun faşizm. 
Tek yol devrim. 


Aşağıda, Karadeniz bölgesinde yayınlanan bir mahalli gazetenin, faşistlerin bu cinayetini yansıtan haberini aktarıyoruz. 


Olay şu şekilde olmuştur: 

16 Haziran perşembe akşamı 
sast 23.00 de belediye parkından kalkıp evine gitmekte olan Fatsa Halkevi Baskanı Kemal KARA, yanında Celal Aslan ve Paşa Hazer adlarında iki arkadaşıyla birlikte sahil istikametinde yürümekte iken 
Bahie iskelesi Yanında, Bl inci” li ve bıçaklı ülkücü olduğu iddia edilen bir gurubun saldırısına uğradılar. Saldırıdan sonra koma halinde Fatsa Devlet Hastahanesine kaldırılan Kemal KARA ameliyat yapıldığı halde kurtarılamayarak öldü, yüzünden yaralanan ve elinden yaralanan Celal Aslan ve Paşa HAZER'in ise tedavisi yapılmaktadır. 


Ölen Halkevi Başkanı Kemal 
KARA evli iki çocuk sahibi ve 27 
yaşındadır. 


Kemal Kara'nın arkadaşı ve halen tedavisi yapılan Celal Aslan: qayı, syle anlatmıştır. “Fatsa Belediye parkından ayrılmıştık. 
Polis (Necati Budak) 52 AL 198 
pilakalı, Asim Devrişoğlu'na ai 

olduğunu sandığım bir oto ile bizi takip ediyordu Ordu otobüs yazıhanesi istikametine geldiğimizde, Necati polis arabanın kapısını açarak bize karşı dönüp (A....8...) 
çocukları kaçmayın şeklinde küfürlü bir şekilde, sizi dün akşam vüramadık bu akşam vuracağız dedi. O anda elinde bıçakla Aslan Kurataş geldi ve bize engel oldu. 


Aralarından Ali Keskin, Ali Karataş, Nuh Küçük, Tala Sade, Nabi Keskin, Atif İnal, bir kısmını tanıdığım halde adlarını batırlayamadığım ve bir kısımda tanıma. 
Bim kişiler üzerime geldiler. Atıf İnal Halkevi Başkanı Kemal Kara'ya naylon bir muşamba içerisinden çıkardığı ve gece yıldız. 
gibi parlayan uzun kesici bir aletle arkadan saldırdı. Kaçmağa başladık. Caddeyi meydan taksi istikametine doğru kaçtık. Necati polis eli silahlı olarak taksi ile bizi izlemiş olacakki bize bakıyordu. 
Saldırganlardan peşimize gelen, Nub Küçük elinde zincirle bana vurmağa yeltendi. Kendimi sakındığım için, elindeki zinciri bana raslatamadı. 
Bu sefer Ali Keskin, elindeki bicakla üzerime gelerek, boynuma bıçakla vurma çabasında bulunurken kafami geri çevireceğim anda bıçağı yüzüme sapladı. Aym şahıs Kemal Kara'ya da dönerek, bir elindeki zincirle onavurmaya kalke, Ve vurmayı başardı da. 
Sonra da bana vurduğu bıçakla Kemal Kara'ya da saldırdı. Ve onu sert bir şekilde bıçakladı. Bir ara Nabi Keskin ve tanımadığım. 
kişiler, ellerinde tabanca gözüme iliştiler. Ve kaçmayın diye sürekli bizi tehdit ediyorlardı. Kemal Kara ile yanımızda öbür yaralı mün arkadasımız Paşa Hazer'de olduğu halde, yaralı olarak düşe kalka şehir kulübüne çıktık. Sonra 


aşağıya indik ve bir cip ile İsmail Aksu adındaki bir kişi bizi Fatsa Devlet Hastahanesine götürdü.” 
dedi. 


03.30'a kadar yaşaşabilen Kemal Kara, karaciğerinin yaralı oluşu nedeniyle kan yetersizliğinden doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak ölmüştür 


Devrimci Kemal Kara'nın ölümü bir anda hastahane persomelini de yasa boğup. çoğu gözyaşlarını da tutamayarak aĝmate, 


Fatsa Hükümet Tabibi Avni 
Koç, yaptığı otopsi sonucunda şunları söyledi: Sol kaburga altından beş santimetre genişli ginde, karaciğer ve böbrek ileriye doğru keskin bir aletle delinmiş olup, ikinci bir defa da vurulan kesici bir aletle de mide içten arkabatına 20 santim kadar delinmiştir.” 

CENAZE TÖRENİ YAPILDI 


Kemal Kara'nın cenazesi 17 
haziran cuma günü saat 10.30'da üç bine yakın bir topluluk tarafından hastahaneden alınarak, şehir 


Devrim” ‘Faşizme Ölüm Halklara Hürriyet” sloganları, ile evinden alınarak Fatsa Cumhuriyet mey: damına getirildi Meydanda devrim dinin 

yoluna dönüldü ve Kemal Kas köyü İnönü Köyü durağına kadar aynı aloganlar atılarak yüründü. 
Tekrar toplanıp saygı duruşun. 
dan sonra kısı bir konuşma yapıldı. Konuşma özetle şöyledir. 
Devrimciler bir ölüp bin doğar, Oligarşinin baskısı ve terörü biz devrimcileri yıldırmayacaktır. Ke. 
maller ölmez. Bir Kemalin yerine bin Kemal doğacaktır. Bu mie dele kurtuluşa kadar sürecektir Faşist “katillerden bir gün hesap, sorulacaktır. Ve bu hesap sorma seçim nutuklarındaki hesap sormadan farklı olacaktır. Gün ol cak milyonlarca kişi, devrimci uğraşının sonünda kurtuluşu bu meydanlarda kutlayacaktır.” 


Elliye yakın vasıta ile Kemal 


Kara'nın cenazesi köyü olan İnönü'ye götürülüp kalabalık bir halk topluluğu tarafından toprağa verildikten sonra tekrar dev-Tim andı içilerek Kemal Kara mn yaşamı anlavıldı. Ve kitle içindeki Şu sesler duyuluyordu. Kemal 


içinde kaldığı eve getirildi. Saat Kara'nın suçu: İşçinin köylünün ve 


12'de evinden alınan cenaze tören için “Kemaller ölmez, kanı yerde 


emekçi halkımızın sömürülüp söyalduğunu bilmesidir. 


Bu sömürü ve soygun çarkın kırmak için verdiği mücadelede 


OKULLARDAKİ 


FAŞİST 

İŞGALLERİ: 

SE? 
EE 


d'A lari karşılayacak biçimdə devlet tarafından gerçekleştiril. 
melidir. Gerici, şövenist ve bugünkü, bozuk ekonomik ve sosyal düzenin’ eleman ihtiyaçlarını yotiştirmeye yönelik eğitim sistemi 

` ` değiştirilmeli, ekonomik ve toplumsal sistemin bütün toplumun çıkarları doğrultusunda géliştirilmesini sağlayacak devrimci bir 

ve kültür politikası uygu: 


eğitim. 
— TAS sel, “Gençliğin ögrenim 


özgürlüğü ve can güvenliğini sağlayacak demokratik bir eğitim. 
düzeni gerçekleştirilmelidir. Okul çağındaki çocukların çalıştırılmı sı yasaklanmalı, temel eğitim yasal güvence altına alınmalıdır.” 
(DEVRİMCİ YOL sayı 8) 


Bugünkü eğitim düzeni gerici şövenist ve kurulu ekonomik ve soayal düzenin eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik bir karakter taşımaktadır. Egemen smar uzun yıllardan beri, ` düzene uyumlu insan yetiştirmek ve halk kitlelerinin uyanışını engellemek amacı güden bir eğitim politikası uygulamaktadırlar. Bu eğitim 


SE a Ki 


Taği 


politikası tarihsel süreç içinde özü itibariyle değişmemesine rağmen ülkedeki sosyo-ekonomik yapıda- ki değişime koşut olarak bir cakım değişikliklere uğramıştır. 


devletin resini eğitim kurumları ülke çapında çok az sayıda olup menehke kapli İlklərin yeten gelişmiş olduğu yör 

“de bulunmaktadır. Bunun yanın" da var olan eğitim kurumları ise emperyalist ve yerli egefnen Sınıf” lar sömürüsünü gizleyebilmək için dine dayalı gerici eğitim imam hatip okullar, kuran kurslan, okullardaki din ve ablak dersleri, ırkçı şöven ve militarist: duygular yaratan derslerle, ülkodeki yabancı okullar, barış gönülitleri gibi uygulamalarla bu bozuk eğitim düzenini sürdür. 
mektedir. 

1960'ların sonuna doğru, ülkede çarpık da olsa gelişen kapitalist ilişkilerin yaygınlaşmasi ve sanayileşmenin boyutlarının büyümesi ve toplumsal muhalefe tin yükselmesi sonucu gerek ilk ve orta okul gerekse yüksek okul ve üniversite düzeyinde devletin 


EMPERYALİZME 
VE 
OLİGARŞİYE 
KARŞI 


zesmi eğitim kurumları sayısal olarak oldukça arttı. Çünkü ege men mec kaliteli eleman ihtiyacı artmaktaydısdigər yandan halk kesimlerinin ögrenim talebi dayatmaktaydı. Fakat her şeyi kâr esasına göre düzenleyen kapitalist ekonominin yasaları, eğitim alanında da çalışmaya başlamış, özel eğitim kurumları ülkedeki en kêrh iş kollarından birisi haline gelmiştir. 1970'lerde yükselen toplumsal muhalefetin tepkisi ile özel eğitim kurumları. 
mum devletleştirilmesi güneme gelmiştir. 
1970'lerde kapitalist üretim 

Hişkilerinin hızla gelişmesine kogut olarak egitim kurumlarını özellikle de yüksek okul ve Üniversitelerin sayısı görünüşte hızla artmasına rağmen (Anadolunun bir çok bölgesinde yeni üniversite, yüksek okul ve fakül.. 
telerin açılması), bozuk eğitim düzeninin sonucu orta öğrenimini tamamlayan yüzbinlerce genç, diplomalı işsizlef durumunda kalmaktadırlar. Bu durumdan en çok faydalananlar ise üniversiteye hazırlık kursları adı altında yüzbinlerce gencin üzerinde maddi ve manevi sömürüyü devam ettiren, 

herkese eğitim hakkı yerine eği: timde fırsat eşitliği demogojisi landa eşit olamayan koşullarda. 
yetişen gençleri aynı sınavlara tabii tutan, çalışkan ve zeki olan kazanır edebiyatıyla yüzbinlerce genci: uyutmaya çalışan egemen Sınıflardır. Halbuki bugünkü bozuk eğitim düzeninde üniversiteye giriş sınavlarına 358 bin genç katıldı ve ancak bunlardan 30-40 bini üniversiteye girebilecektir. 


Egemen sınıflar bu gerçeği gizliyebilmek için ber zaman olduğu gibi yalana ve demogoliye başvurarak emekçi halkları ve gençleri uyutmaya çalışmaktadır. 
Bozuk eğitim düzeninde her 


ünliversileye giriş sınavları, antl-taşist mücadelenin yükseldiği bir platform oldu 


Üniversiteye Giriş Sınavları Belayısıyla, Türkiye'nin çeşitli yermsinden gelen yüzbinlerce genç ıma merkezlerinde toplandilar. Bu corum, DEVRİMCİ. 
GENÇLİK (Devrimci Gençlik Dernekleri Federnayonu) için ülke gençliğine siyasi gerçillərin açıklanması ve onların anti faşist gençlik hareketinin saflarına çağrılması bakımından elverişli bir platform oluşturdu. 

Sınavların yapıldığı şehirler- de “OLİGARŞİNİN EĞİTİM 
DÜZENİ YIKILACAK, FA- 
ŞİST İŞGALLERİ KIRACA- 
ĞIZ, HERKESE YÜKSEK 06. 
RENİM HAKKI, OLİGARŞİ 
İÇİN DEĞİL HALK İÇİN EĞİ- 
TİM, CAN GÜVENLİĞİ ÖĞRE- 
NİM ÖZGÜRLÜĞÜ” şiarları duvarlara yazıldı ve yeygin “bir afişleme yapıldı. Bu arada CHP hükümeti de “huzur”() adına siyaseti yasaklayan bir tutum takındı ve faşist saldırıların engellenmesini bir yana bırakarak devrimcilerin siyasi çalışmasını #ngellemeyi başlıca. görev bildi. 
Ye var ki devrimciler en doğal saklan olan siyasi gerçekleri ek görevlerini her şeye rağmən sürdürdüler. 


Devrimci Gençlik Dergisi, sınavlar dolayısıyla bir özel sayı yayıcladı. Bu sayıda DGDF”nin dergiye verdiği demeç yanısıra, yaşanılan günlerin yakıcı görevi olan anti-faşist mücadelenin yük. 
seltilmesi gerekliliği vurgulandı. 
Yüz binin üzerinde basılan bu özəl sayı üniversite “adayları”na dakatıldı ve büyük ilgi topladı. 

Bu arada, faşistlerin saldırılarma karşı militan mücadele olanca kararlılığıyla sürdürüldü. 
Faşistlerin demogoyileri engellendi ve kitleler gözünde teşhir edildi. 

DEVRİMCİ-GENÇLİK, Üniversite Sınavlarınden bir gün sonra İstanbul'da binlerce öğrencinin katıldığı bir miting ve yürüyüş de düzenledi. Bu yürüyüş saat 14.30 da Saraçhene'den başladı. Binlerce kişinin devrimci sloganları haykırdığı, faşist katillerden .hesap sorulmasını, can güvenliği öğrenim özgürlügünü istediği bu yürüyüş kolu Aksaray ve Beyazıt üzerinden Sultanah- 
'met'e doğru yürüdü. Beyazıt'ta, faşist «katillerin  çöreklendiği “Küllük” kahvehanesinin önün- den geçilirken, faşistler devrimci öğrencilere saldırmak istediler. 
Fakat devrimcilərden gereken 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ğında burada oligarşinin eğitim düzenini teşhir eden ve faşizme karşı mücadele çağrılarına yer verilen konuşmalar yapıldı. Büyük bir disiplin içinde gerçekleşen mitingin dağılması sırasında, yasi polis her zamanki devrimcilere saldırmaya yeltendi ve bir çok devrimciyi, göz altına aldı, 


kademede gerici, şoven ve egemen sınıfların gereksinmelerine cevap vermeye yönelik sözde bilimsel bir eğitim sürmektedir. 
Bu eğitim düzeni, halk yığınları: na açık eğitim süreci olmaktan, halkın sorunlarına, toplumun te mel ihtiyaçlarına çözüm arayan bilimsel araştırmacılıktan ve öğ: rencilerin özgür gelişimine hizmet etmekten uzak bir eğitim düzenidir, 

Olizarşinin faşist karakteri eğitim ve kültür politikasında da özellikle son yıllardan çok belirgin olarak yansımaktadır. Eğitimin her kademesinde özellikle ilk ve orta dengi okullarda, ırkçı, şöven ve militarist duygular yaratan bir eğitim sürdürülmektedir. Gencecik beyinleri faşist ideolojiyle doldurmayı amaçlayan ısmarlama ders kitapları devletin resmi eğitim kurumlarında zorunlu der: kitapları haline getirilmiştir. Faşizmin kitle temelini de oluştur. 
mak için bazen yasal uygulamalarla bazen de faşist terörle eğitim kurumlarının, özellikle eğitimcileri. yetistiren Eğitim Enstitüsü, öğretmen okulları gibi eğiti kurumlarının. faşistleştirilmesize özel çaba gösterilmiştir. Devl&- ten kaynaklanan faşizm, ideoleyisi ve örgütsel sistemli saldırısıyla, kendisine kitle tabanı için sürdürdüğü politika: 
tim kurumlarına neden özel them vermiştir? Çünkü geleceğin genç kuşaklarını yetiştirecek olan egitimcileri ve toplumun en dinamik kesimlerinden olan genğlik kpsimini faşist ideoloji o etrafinda toparlayabilirse faşizme kitle tabanı daha kolay ve etkili bir biçimde yaratılabilecektir. Faşizm. demogoyifyoksul halk kitleleri ve onlann çocukları üzerinde ogemen sınıflara karşı, sloganlar yolu we terör ve yıldırma eylemle-Tiyle politikasını sürdürmektedir. 

Egemen sınıfların eğitim politikasının faşist karekteri, ülke- 


Gökte bulut yan yan gider Yaralarından kan gider 
Törəsi batası dünya 
Kahpe kalır şahan gider 


Ortadoğunun dumar 
Jandarma bilmez amanı 
Ertuğrul'a düğün ettik 
Ot biçim, orak zamanı 


Ortadoğunun yolları 
Gide gide kavuşuyor 

Ertuğrulu vuran faşist Albaylarla konuşuyor. 


Osman seni Osman seni 
Yoz yetirmiş ustan seni 
Vururlar mı arkasından 
Sizde "arkadaş" diyeni 


Halkın bağrından biçtiler 
Birer birer hepi 
Başarmadan ölmek yoktu Böylem'ettik kavlimizi 


Hasına canın hasına 
Haber salın babasına 
Okulda bir yiğit ölmüş 
Kuşlar dönüyor yasına 


nu Ertuğrul Ağıdı 


deki ezilen kürt ulusunun ve 


ulusal azınlıkların deha fazla baskı altına alınmasının; onların kültürlerini yok etmenin, asimilasyon veğenosit uygulamalarının tirilmasının nedenlerin. 
irisidir. Kürt ulusunun ve diğer ulusal azınlıkların kendi dillerinde eğitir. yapmaları ya saklanmıştır. Eğitim sistemi men sınıflar ittifakı oligarşinin baskı ve terörü temel olan faşist: politikasının meşrulaştırılmasının akin bir aracı olarak işlemekte. 

Ulkemizde eğitim sorununun kökten çözümü,yazımızın başında ortaya konan istemleri yerine getirecek bir emekçi halk iktidarı sorununa bağlıdır, Bunun tek yolu ise DEVRİM'dir. Demokratik bir eğitim düzeninin halktan yana bir eğitimin oluşturulması | ancak devrimci bir eğitim ve kültür politikasının uygulanması: “na. bağlıdır. Bunu ise ancak EMEEÇİ HALKLARIN İKTİ. 
DARI yerine getirebilir. Emekçi halkların sorunlarına ve gereksinmeletine çözüm aramaya yönelik bir eğitimi düzeni ancak böyle gerçekleşebilir. 

Tüm bunların yanında, eği. 
tim sistemimizin demokratiklegtirilmesi emekçi halk kesimlerinin sorunlarım hiç olmazsa hafiflətəbilmek İçin: ihtiyacı olan tüm öğrencilerin öğrenim ve eğitim. 
masraflarının devlet tarafından kargilanılmah;faşist ipgallerden zarar gören tüm öğrencilere kay. 
bettikleri tüm haklar geri veri meli: ke, şöven, faşist bit ideoloji yaymak amacı taswan kitaplar toplanmalı; yksek gët nim gençliğinin kendi akademik birimleri içinde demokratikkirgütlenmeleri sağlanmalı; eğitim kurumlarında öğretim üyesböğrenci işçi üçlüsünün demokratik yönetimi sağlanmalı ve faşist işgal, ve baskınların sorumluları cezalar durmalıdır, 


Yavan yerdi yavan degil Sabırlıydı söven değil 
Hayata tümüyle tutkun 
Bir şey seçip seven değil 


Kapılara faşist getmiş 
Varmı demiş, sor mu demiş Ankaranın kanlıları 
Ertuğrulu vur mü demiş 


Salihiiden çağrılıyor 
Kazma kürek deriliyor 
Düğününə varacakken 
Ölüsüne varılıyor 


Yumasslar yumasalar 
Yol üstüne komasalar 
Bilen olur bilməz olur 
Garip öldü demeseler 


Doğruya yiğit doğruya 
Canavar girdi sürüye 
Ölür mü yiğit olanlar 
ERTUĞRUL benzer diriye. 


FTÖB Paris Şubesinin Genel Kurulu 18 Haziran 1977, cumartesi günü yapıldı. Seçimlerde 

"sosyal emperyalizm” teorisinin savunucuları, Devrimci Gençlik Grubu tarafından yenilgiye uğrataldı ve seçimleri Devrimci Gençlik Grubu kazandı. FTÖB Paris Şubesi yönetim kurulu, Devrimci Yol aracılığıyla Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu'na iletilmesini istediği şu mesajı gönder 

i 


Paris Şubesi yönetim kurulu olarak Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun halkımızın yanındaki anti faşist, anti emperyalist mücadelesini destek- 


z, 
“Yaşasın halkımızın anti emperyalist, anti oligarşik mücadehal" 
“Kurtuluşa Kadar Savaş...” 


Seçimi 
Grubu” adı altında katılan devrimeiler, ayrıca, kısa bir ülke ve dünya değerlendirmesinin yer aldağı ve çeşitli konular hakkındaki görüşlerinin yansıtıldığı bir bildiri de yayınladılar. Aşağıda bu bildirinin “ilkelerimiz” ve “İlkelerimiz. 
Işığında Çalışma Programımız” başlıklı son bölümünü yayınlıyoruz: 


İLKELERİMİZ 


Tesini desteklemel 

Z-Niteliği ne olursa olsun hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişleri- ne karışmasını istemiyoruz. Türkiye'nin ABD ve diğer Avrupa 


ren her türlü reçeteci, rovizyonist “ıı 
5-Fransa”daki Türkiye sfençliginin akademik ve demoratik sorunlarını çözmek için çalışmalarda bulunmak. 


Tasistler Adam Kaçırma Yoluyla Yeni Cinayetler İşliyorlar 


Türkiye, sokaklarında insanların kurşunlandığı, yaralandığı öldürüldüğü bir ülkedir. Siyasi cinayetlerin sayısı trafik kazalarıyla adeta yarısmaktadır. Evine bir kaç saat ge; dönen gençlerin analarının yüreğini amansız korkular sarmaktadır. Sıranın belki de kendilerine geldiğini düşünmektedirler, Aislar doğurmakta, 


faşistler öldürmektedir.. CAN GÜVENLİĞİ! can Tü“ yə emekçilerinin en başta gelen sorunları arasındadır. 

İstanbul"/:. bir aydan beri 2 
memur'dan ve 26 Haziran'dan 


beri de 2 gençlen, aileleri-arkadaşları bir haber alamamaktadırlar. “Esrarengiz” bir şekilde ortadan kaybolmuştur bu genç insanlar. Ne ver ki bunların hepsinin ortak özellikleri vardır. 
Hepsi de faşizme karşı mücadelede yer alan d kişilerdir. Yani 


F.T.ö.B. Paris Şubesi Seçimlerini Devrimci Gençlik ( Grubu Kazandı 


TOR Paris. Auen? 
48 1023 - Cumar desi Peni. gata 
iler en baya hi Papergakstsrtern Br lifid kary TDEvp aci GEVŞEK 
220 
Denimi Şenşkik 2 .—.. 


WW Soesi 


Alalkımzın. ppor be bi 
Per golist Musa dalesini 


iyo: 
Yağan halkımız. Anti- Ge Zu der -ënëccck ailen de basi 


Kurtuluşa Kadar — 
Peh Yol Devrim. 


UNION DES ETUDIANTS 2 
DE YURQUE EN FRANCE Fan © 1. 
6, place Saint-Mizhel ` 5 


in Genel uruki 
E 


ded kasan 


Pdr 


“dlə dz feyzi b art 


Ahmet Aytaç 
21 Haziran salı günü Istanbul'da Taksim kavşağında faşist komandolar, çoğunlukla Galata- e saray Mimarlık Yüksek Okulu öğrencilerinin bulunduğu bir belediye otobüsünü yaylım ateşinə tuttular. Devrimci kardeşimiz Ahmet AYTAÇ bu ateş sonucun- 
-da öldürüldü, 4 kişi de yaralandı. 
Belediye otobüsü Taksim Divan kavşağına geldiğinde trafik ışıklarının kırmızı yanması Üzerine “durmuştu. Bu sırada, bir otomobilin içindeki komandolar kanlı 


ə 

İbrahim, gencecik bir militandı, Ankara'da, Devrimci Gençlik hareketinin lise çalışmalarında görev almıştı. Bu çalışmalarda faşizme karşı mücadelenin en kızgın yerinde, en ön saflarda yer alıyordu. 
Liselerdeki anti-faşist öğrencilerin, DEVRİMCİ-GENÇLİK üyesi Ll- 
SE DER bünyesinde örgütlenmelerinde önder bir konuma sahipti. Bu önderliği LİSE-DER yönetiminde görev almasıyla devam etti. Aynı zamanda faşist katillerin bag hedef- 


a ln 5 


mücadelelerinde onlarla birlik olmak. 

7-Fransa'daki demokratik haklar ve sosyalizm için mücadele veren kitle örgütleriyle ilişki kurmak, ortak eylemler düzenle- 


mek. 
-Geçmişe sahip çıkmak, geçmişin doğru ve yanlışlarından doğru dersler çıkarmak. 
9-Devrime hizmet eden kül türü yaymak, 
İLKELER IŞIĞINDA 
ÇALIŞMA PROGRAMIMIZ 
1-Düşünöe ve örgütlenme 


oyuna duyurmak, 

3-Türkiye"nin gençlik içinde tek demokratik kitle örgütü olan Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu ile dayanışmada bulunmak, ortak eylemler tertip etmek, 


“kaybolma” söz konusu değildir. 
Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu ,TÜM-Der İstanbul Şubesi ve bazı demokratik örgütlərin yaptığı açıklamada kaybolan Ahmet Uysal ve Muharrem Demiralin TÜM-DER İstanbul şubesine üye oldukları belirtilmektedir. Yapılan açıklamada, bu devrimcilerin hayatlarından kuşku duyulduğu bildirilmiştir. MIT ve CTA işbirliği sonucu kaçırılan, kontrgerilla işkencehanelerinde işkence edilip sonradan intihar süsü verilerek öldürülen, kaçırılıp ormanlıklara sokak başlarına ölü olarak bırakılan devrimcilerin durumu hatırlatılmıştır. Besbellidir ki bu iki genç eğer bulunamazsa bunların katledilmesinin failleri egemen smflar ve onların emri siyasi örgütler olacak: 
meçhul” diye sunulmak istenen bütün siyasi cinayetlerin Sorumluları bunlardır. Devlet ay- 


"Fransa" ulunan cinayetlerini sürdürmenin yeni RER Ze Sumak EE halkımızın mücadelesinin onlar İF Yiğit devrimci daha şehit edildi. | tarafından desteklenmesini sağla- Yükselen halk muhalefetini mak, onlara da destek olmak. kanla terörle geriletmə çabasında 

3-Öncelikle güncel konularda [| olan faşizmin emellerinin gerçek: ve genellikle Dünya ve Türkiye” İİ leşemeyeceğini e başlar deki sınıf mücadelelerin, toplum- || 77 pahasına Kanıyor. Yüzlerce arın gelişimini ve yapıların B" elemi > iri ie içeren seminerler düzenlemek, ax sambang, Ta 

6-Fransa"daki Türkiye'li ög- [| büyüyen bir çığ gibi anti faşist rencilerin yurt, iş, okul sorunla. | bər yara Ke ere myla ilgilenmek, öğrenci müfettiş | bir siklaşıyor, Ahmet an 


öldürülmesinden sona DEV-Tíginin baskılarına karşı mücadel EE Ee NANGLNG A andına 


kotlar gündeme getirerek baskılara karşı çıkmak. bs eli, aa Hanken ŞAD Ahmet Aytaç için Ok Meydanı, ndan 'na kadar süren bir Yapıldı. Sabah 
11'den öğleden sonraya dek deyam eden yürüyüşten önce Ah. 
metin öğrencisi olduğu GMYO" nda, ablası Gülender Aytaç'ın da katıldığı bir basın. toplantısı yapıld, ğ ja toplantıda faşizmi ve faşist. 
cinayetleri teşhir eden konuşmı lar yapıldı. 


19 haziran 1977 gecesi, faşist 
katiller karanlığın sinsiliğinde, kah. 
bo pusularını kurdular. Devrimci kardeşimizi pusuya düşürerek, algakça katlettiler. Onun mücadelesi devrimci gençliğe ve özel olarak liseli devrimci gençlere, önder oldu. 
İbrahim'in öldürülmesiyle yas tutulmadı. Onun mücadele azmi, ancak faşist katillerden hesap sorulmakla yaşatılabilirdi. İştə bu anla, yışla, faşizme karşı mücadele bu: doğrultuda yükseltildi,  yükseltile., , - cak. Faşist döktükleri kanlı 


bir tabut omuzlar üzerinde taşındi. Tabut omuzlara alınmadan önce, polisin Ahmet Aytaç'ın cenazesini kaçırdığı ve bugüne kadar öldürülen bütün devrimcilerin bu tabutta olduğu kabul edilerek yürüneceği belirtildi. Tabutun en önde taşındığı kortejde, Polisin cenazeyi tehdit ve tabutun hemen arkasında Ahmet baskıyla gömdürdüğü açıklandı. arkadaşın büyük bir resmi ablası Ahmet arkadaşın ablası polisin bu tarafından taşındı. Onun arkasıntutumunu şiddetle protesto etti. da ise daha önce faşistlerde DEVRİMCİ-GENÇLİK Genel öldürülen aynı okul öğrencilerin. 
Sekreteri Bülent Uluer de yaptığı den Cezmi Yılmaz, Halt Pelitözü açıklamada, “ölen arkı daşımızın ve Çiğdem Yıldır'ın resimleri yer kam devrim yolunu aydınlatacak. aldı, Yüsdyüş boyunca “Kaatil tar” dedi, Uluer kısaca şunları Oligarşi, — Mahir-Hüseyin-Ulaş söyledi: “Her geçen gün bir kez Kurtuluşa Kadar Savaş, Tek Yol daha anlaşılmaktadır ki, devrim- Devrim ve Kahrolsun Faşizm" cilerin mücadelesini biç bir güç ve sloganları atıldı. Bu sloganları provokasyon  önleyemeyecektir. Ahmet'in ablası da katıldı ve Her ölen devrimcinin arkasından büyük bir dirençle yürüdü. Ahon'lar, yüzler, bin'ler yetişmekte. met'in öldürüldüğü yere gelin dir. Dünyanın her yerinde olduğu ğinde saygı duruşunda bulunul. 
gibi yurdumuzda da zafer işçi du,Devrimciler yürüyüş sırasında Sınıfının olacaktır.” Uluer daha polisin engelisme girişimlerine sonra, suç üstü yakalanan kaatil- büyük bir dirençle ve kararlılıkla lerin bir an önce kamu oyuna karşı koydular ve polisin yürüyüduyurulmasını istedi. mini geçersiz kıldı-Beş binden fazla devrimcinin tamamaland iktan katıldığı yürüyüş boyunca sik sik sonra kadi “AHMET'İN KATİLİ OLİ- yüreklerde acıyla ama dimdik bir GARŞI” şeklinde slogan atıldı. mücadele azmiyle mücadeleye de-Yürüyüşte ağzı açık vam denildi. 


rüne karşı çıkmak, kültür geceleri düzenlemek, 

10-FTÖB bültenlerine şube olarak katkıda bulunmak, yayın çalışmaları yapmak 


DEVRİMCİ GENÇLİK GRUBU 


anti içinde kurumlaşan cinayet şebekeleri faşist yönetim metotl rn asl kullanıcıları ve cinayetlerin asıl müsebbibleridir. 
Öte yandan, Cabir Aygün ve Burhan isimli iki devrimci gencin de 26 Haziran'dan bu yana kayıp oldukları bildirilmektedir. Cabir Akgün Bayrampaşa'da göz altına alınmıştı. Akgün'ün ağabeyi kardeşinin dürumunu 1. ve 2. 
emniyet şubelerinden sorduğunu ve buralardan da bir cevap alınamadığını belirtmiştir. Dört devrimcinin birden kayıplara kangmasi bir rastlantı olarak değer. 
lendirilemez. Bu gençlerin resmi yada sivil faşist örgütlerce kaçırılması, işkence altında tutulması we en kêrasa öldürülmüş olmaları ihtimali ağır basmaktadır. Belirttiğimiz gibi bunlar ihtimal yada tahmin olmaktan da öte, ülkenin yaşanan gerçeklerinin işığında de-Berlendirilmesi gereken yeni bir faşist uygulamanın son örnekle. 


devrim 


böyle bir durumla maktadır. Zeki Erginbay'ın “es. 
rarengiz" bir şekilde nasıl hun- 

Hasan Doğan". 
ın ise bir afişləme sırasında kaybolduktan sonra, yüzü tanınmayacak bir şekilde günler sonra morgta bulunduğu unutulmamabdr. Yine unutulmamalıdır ki 


faşist katillerin yaptıkları yanlanda kalmayacak, faşist katil len er veya geç ama mutlaka bir gün hesap sorulacaktır. 


1 TEMMUZ 1977/DEVRİMGİ YOL/5 


TMMOB'nin 
22. Genel Kurulu 
Ankara'da Toplandı 


TMMOB'nin 22. Genel Kurulu 25/26 Haziran tarihinde toplandı. Yıllardır halkın çıkarla rını savunan, emperyalist kapita list sistemin sömürü ve sakdırıla. 
rma karşı kendi somut sorunların. 
dan kaynaklanan bir mücadeleyi, sürdüren TMMOB, bu Genel 
Kurul ile birlikte, sürdürə geldiği mücadeleyi sonuna dek götürmə- ye kararlı olduğumu bir kez daha kanıtladı. Yetmişli yılların başın- dan günümüze dek, TMMOB'ne bağlı odaların, aşama aşama ilerici, yurtsever ve devrimcilerin ellerine geçmesiyle, TMMOB'nin. 
ve demokrasi müca- içindeki yerinin giderek bir gerçektir. Bugün, 
TMMOB bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin araçlarından birisi olmuştur. Bu etkinliğin daha da artacağına olan inancımızı belirtmek isteriz. 

Genel Kurul'un ayrıntılı bir değerlendirməsini ` yapmaktan çok, önemli gördüğümüz noktalara ilişkin yorumlarımızı kaba çizgileriyle belirtmeye çalışacakiz. Kanımızca, bu Genel Kurul, oportüniəmin ve revizyonizmin kitlelerce gerçek yüzünün bir kez daha kavrandığı bir Genel Kurul olmuştur. Gerek Çin, gerekse Sovyet kuyrukçuluğu ile kitlelere varmaya çalışan, birbirinin can düşmanı ve Türkiye Devrimci mücadelesinin ayak bağı olan bu #ağlı-sollu oportünist Ve revizyonist diyasetlerin giderek eridikleri ve üye tabanından soyutlandıkla- m açıkca gözlenen bir olgu oluştur. Şurası bir kez daha anlaşıldı ki, her iki oportünint, ye revizyonist siyaset, TMMOB gibi demokratik kitle örgütlerinin hangi anlamda birer araç olduklarını, işlevlerinin neler. olduğu ve bu örgütlerde çalışma tarzının nasıl olacağını bilemerhektedirler. 
Daba doğru bir ifadə ile, her iki kuyrukçu akımın, demokratik itle örgütlerine bakış tarzlarının, bu akımların oportünist ve revizyonist karakterlerinden kaynaklanan sakat ve yanlış birer bakış olduğu söylenebilir. Genel Kurul, önemli gördüğümüz, bu konuys 


mem Çalışma Esasları” adlı komisyon raporu, değinilen anlamda bir rapor olmuştur. 

Gerek örgüt içi çalışma esas- 


arılarda | birer pA oldukları açıkça ve 


gt etöieleri bir konuda, azami 

iyaği, programlarını öne sürerek ... işçi sınıfının yandaşı olduklarını, onunla birlikte "savaşım"a girdiklerini iddia eden örgütler, bize kalırsa, olsa „alea ortak eylemleri sekteye uğ- 


larına, gerekse demokratik kitle “Yatma “savaşımı” vermişlerdir ve 


örgütlerinin ortak çalışma esaslarına değinen rapor, üzerinde, durulan, tartışılan ve eleştirilen biricik rapor olmasıyla dikkati çekmiştir. 

Rapor, kısaca özetlenirse aşağıda sıralanan belli-başlı beş esası getirmektedir: 

"Anti emperyalist, anti faşist, anti şövenist olmak, 

*Ekonomik - ve demokratik haklar için mücadele etmək, 

*Mücadelenin, en. geniş kitle tabanında yaygınlaşmasına çalış- 


termek; örgütsel bağımsızlığı korumak, ancak işçi sınıfının devrimci mücadelesinin yol göstericiliğini esas almak; 

"Siyaset farklılıklarını hareket noktası haline getirmemek. 

Genel olatak doğru saptanmış oan çalışma esaslarının, 'TMMOB'ne gerek örgüt içi çalışmalara, gerekse demokratik kitle örgütleriyle olan ortak çalışmalar. 
da, tutarlı bir çizgi izleme olanağı | sağlayacağı inancındayız. Bize `. 
göre en az örgüt içi çalışmalar kadar önemli plan demokratik kitle örgütleriyle ortak çalışmala. 
ra ilişkin bir-iki can alıcı noktayı vurgulamak isteriz. Genel olarak rapor, her esası ele alışında, bu konuya değinmekte, bir kez daha belirtmek isteriz ki, soruna doğru yaklaşmaktadır. Şu gözleme katılmamak olanaksız: “En geniş anlamda eylem birliği, ancak ve ancak bu yanlış eğiliminisiyaset farklılıklarını hareket noktası haline getiren eğilim) terkedilmesi ile mümkün olacaktır. Geçirmiş olduğumuz. iki yih aşkın ağır baskılı dönemin deneyimlerinden yararlanmasını bilmeliyiz. Görülen odur ki; geçen bu ağır baskılı dönemde bile ilericiler, yurtseverler ve devrimciler, en geniş anlamda eylemi “birliğini yaratamama  zaafını göstermişlerdir” 


vegmeye devam etmektedirler. Bu tip örgütler, bu anlayışlarını sürdürdükleri sürece, mücadele- 


Yıllardır, devrimcileri 
“gin lal nləyen ba üp örgütlerin birazcık olsun sağlarına sollarma bakmalarını salık veririz. Hangi demokratik kitle örgütlerinde, kimlerin, hangi si. 
yasetlerin kitlelere ulaşabildikle-Tini bir gözlesinler. 

Yazımızı sözü edilen rapor- dan önemli ve doğru bulduğumuz iki syn alıntı ile noktalarken, TMMOB'nin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi içinde daha etkin konumlara varacağına olan inancımızı bir kez daha belirtmek isteriz. 

'Çalışma programı, kitle tabanının düzenle olan çelişkilerini, bu çelişkilerin dayanmış olduğu sosyo-ekonomik ve politik gerçekleri ve sömürüyü ele alacak şekilde çizümelidir. Çelişkilerin ve nedenlerinin saptanması ile yetinmeyen, ekoñomik ve demokratik: talepler öne süren, bu talepleri bağımsızlık. ve demokrasi mücadelesi doğrultuşunda siyasi talep-Tere - dönüştüren, ve bu, siyasi ‘talepleri üye tabanına benimseten 


“İş yerleri, anti faşist birer Kale olacaksa, biz teknik elemanlar olarak işçi sınıfının yanında yer almalıyız. Bunun için iş yeri temsilciliklerini yaşayan, canlı birer organizma yapmalıyız. Anti faşist mücadelede, iş yeri düzeyindeki örgütlenmeyi esas almalı. 
zm, Bir iş yerinde anti faşist mücadele içinde işçi sınıf ile omuz omuza, sırt sırta dayanan üyeler kazanmak, anti emperyalist ve anti-fagist kavramlar üzerinde yillar boyu sürecek kısır ve verimsiz tartışmalardan milyon kere faydalıdır. 


'TÜM-DER SİVAS ŞUBESİ SEÇİMLERİNİ DEVRİMCİ 
MEMURLAR GRUBU 
KAZANDI 


T ounen SİVAS ŞUBESİ 
TI.Olağan Genel Kurulu 
19.6.1977 günü yapılmıştır. Seçime iki grup katılacağını açıkla mıştır. Ancak kongre öncesi tüm çaba ve ayak oyunlarına rağmen tek başına liste bile çıkaramıyacağını anlayan Halkın Kurtuluşu kongre günü Sosyal Demokrat memurlarla ortak liste çıkarmıştır. 
Kongre süresince bu grubun samimiyetsiz olduğu Halkın Kurtuluşunun yönetimde sandalyeye sahip olması uğruna örgütün çalışmalarının sekteye uğrayacağı anlatılmıştır. Demokratik Birlik Gurubu olarak liste çıkaran Halkin Kurtuluşu “Sosyal Demokrat ittifakı seçimler başlamadan “dı Sms ve seçimlerden çekildikleri ni açıklamışlardır. Salonu terketmek için gurubuna” çağrı yapan Halkın Kurtuluşundan Başkan "Adayı arkasından bir tek kişinin bile gelmediğini görüncə çekip gitmiştir. Sayım sönuçlarında Devrimci memurlar gurubu 41 oy 
Demokratik Birlik gurubu ise 2 
oy almışlardır 


Kıbrısçık öğrenim Kültür Derneği 


Devrimci Gençlik”e 
Katılma Kararı Aldı 


Devrimci Yol'a 

Kıbrıscık Öğrenim Kültür 
Derneği (KÖKD) ikinci olağan genel kurulu devrimcilerin başarısıyla sonuçlandı. 

Ülkemizdeki oportünist ve revizyonist akımlara karşı devrimcilerin doğru siyaseti, onları adım adım geriletmekte ve ber geçen gün onların yanlış siyasetlerini kitlelere teşhir etmektedir. 

Faşizme ve emperyalizme karşı mücadeleyi aktif hale getirmede kararlı mücadelesiyle bunu hayatın her alanında hem pratik, hem teorik bakımdan uygulayan, kitlelere bunu verme doğrultusunda mücadeleyi şiar edinen Devrimci Yol ve Devrimci Gençlik siyaseti yanına” Kirsch devrimcileri de doğru tahlili yaparak yer almış bulunmaktadır. Z.olağan genel kurul toplantısında oybirliği ile 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yönetime gelen devrimcilerin önermiş olduğu Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu'na katılma kararı yine genel kurulun oy birliği ile kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bundan sonra da aynı karar- 
Mick sürdüreceğimiz devrimci mücadelemizin temelini hayatın ber alanında disiplinli ve doğru mücadele anlayışının etkin kılın. 
masının taşkil edeceğini beli 


YAŞASIN 
GENÇLİĞİN DEVRİMCİ 
EYLEMİNİN BİRLİĞİ 


KAHROLSUN FAŞİZM 
TEK YOL DEVRİM 


Kon. 
KIBRISCIK ÖĞRENİM 
KÜLTÜR DERNEĞİ 


Aynca, halk, Kürt ulusu üzerindeki şöven, faşist baskıla, rın kalkmasını destekledi, Kendi dillerini kullanmalarını, kendi kültürlerini geliştirmelerini destekledi. Fakat halkının 
Anadolu üzerinde başka bir dev-Jet kurmasının konomik, siyasi ve coğrafi yönden büyük. ölçüde tehlikeye girebileceği rek, Türkiye halklarının emperyalizme ve aligarşiye karşı verecekleri mücadelenin birlikte olması 


gerektiği öne sürüldü. i Devrimci Selamlar, 

Bor-Ululnşla kasabasından bir grup GE w 


KİM Devrimi'nin 60. yıldb- 


tutumlarına” kazamhga demiştir. 

Yeni Sovyet Anayasası tasars modern revizyonist tezler bakımından birçok hatalara açıklik getirecek bir nitelik taşımak tadır. Anayasa'nın en ilginç yanı paşam Sovyetler Bigi 

3 ler Sovyetler Birliği'- 
nde revizyonist parti aracılığıyla sürdürülen bir proleterya diktatörlüğü D olduğunu kanıtlamaya uğraşırken, proleterya diktatörlügü"nün sona erdiğinin açıklanma- 


diği görüşləri Kruşçev dönemində de iddia edildiği gibi artık Sovyetler Birliği'nde “gelişmiş Sosyalizmin kürulmasma” bağlan: yor. Oysa yine aynı metinde yer alan iadelerinde, {örneğin Brejnev'in “Dünya bu Anayasanın. 
maddelerinde bütün bir halkm, onun tüm smf ve gruplarının. 

refahmm... arttırılmasını amaç edinen... Bir devleti görecektir” sözlerinde olduğu gibi) Sovyetler Birliği'nde henüz sınıfların orta- 


Sowvelier Birliğinin Yeni Anayasa Tasarısı ile Revizyonizm "Tırmanıyor!" 


sayesinde genel halk devleti haline dönüştü” mina gelir. 


evli çiftin mutlaka boşanması gerektiğini kastetmes isek, ulusal sorunda da mutlaka ayrılmayı savunmuş olmayız, yalnızca ortak mücadelede birlikteliğin GÖ. 
NÜLLÜ olmasını isteriz ve bunun için mücadele ederiz; (Devrimci Yol yayın programı doğrultusunà da ulusal sorunla ilgili yazıları ” yayınlayacaktır.) 


deg kalkmadığı West edilmekte 


dir. Proleterya ul 


Gerçektə bu belgelenme revizyonizmin devlet aygıtı içinde iyice yerleştiğini açıklamadan öte bir anlam da taşımıyor. "Halkın Devleti" tezi ilk kez Kruşçev tarafından ortaya atıldığında karşılaşılan tepki sonucu geri alnmak zorunda kalınmıştı. Şimdi: artik bu tepkilerde izole edilmiş demektir. 


Evet, bu belgelenme gerçek, te başkaca hiçbir pratik anlar taşımıyor. Zira bu tez kabul edilmeden önce de Sovyetler Birliği'nde proleterya diktatörlügü yürütülmüyor, sınıfsız toplum doğrultusunda bir politika uygulanmıyordu. Yapılan sadete bu vezgeçmenin yeni bir itirafıdır. 


Olan, ülkemizdeki kraldan ok kralcı baylarımıza olmuştu Zira şimdi onlar, Sovyetler Birl Binde proletarya  diktatörlügünün varlığı konusunda sadece bizleri değil, Brejnev ve yandaşlarını da ikna etmek zorundadır. 
lar! 


"EN GENİŞ KİTLE ÇALIŞMASI 


İÇİNDE EN DAR KADRO 
ÇALIŞMASI” ŞİARINI 


SENDİKALARDA HAYATA 


GEÇİRELİM 


KIMSAN-IŞ'I: faşistlerden kurtaran Devrimciler, işkolu düzeyindeki en iyi toplu sözleşmeyi de kazandılar 


T DRKIYE'de işçi sini hareketi süratle — güçleniyor. 
Devrimeiler, işçi sınıfının ekonomik-demokratik mücadelesinde aktif görev almakta ve bu mücadeleyi doğru politik mücadeleye bağımlı kılarak, "en geniş kitle çalışması içinde en dar kadro çalışması yapalım” şiarını gerçek hayata gekirmektedir. Partileşme sorununun birinci görevimiz oldu-Su günümüzde, işçi sınıfının kendiliğinden gelişen hareketi içinde ort: 

kadrolaştırılmas, görevi, sendikalardaki mücadelönin. tömel hedefi 


olmaldır. Ekonomik-demokratik - 


mücadelenin doğru çizgideki politik mücadeleye bağımlı kılınması» mn kista» günümüzde budur. 
Devrimci senkikacılık anlayışını reformist, revizyonist ve anarkelet Warden ayıran sendikalarda çalışmaya bu açılardan bakmaktadır. 


Bügün işçi simdi hareketi üzerinde 


o burjuva in hakimiyeti sürmektedir. Burjuva, ideo- 


sendikal 


“Devrimci sendikacılık” yaftası altında burjuva ideolojisinin bu Tarkh törleri sunulmaktadır. R. 
formist ve revizyonist sendik: lik anlayışları ve pratiği eleştirilmeden ve devrimci sendikacılık anlayışı açılmadan, işçi sınıf üzerindeki reformist ve revizyonist görünümlerdeki burjuva ideolojisinin denetimini kıramayız. 


KIMSAN 15 SEVDİKASININ 
KURULUŞU 


Derinleşen krizin işçi sınifı- nın en geniş kesimlerini ekonomik mücadeleye itmesi karşısında oli gürşi de çeşitli tedbirlere başvurmaktadır. Bu tedbirlerin en eskisi ve artık ipliği iyice pazara çıkmış olanı faşistlere, polislere, ajanlara dikaler kurdurtmaktır. Bu oyun, İşçi sınıfının en yoğun olarak bulunduğu İstanbul bölgesinde Kimsan İş olayıyla iyice açığa çıkmıştır. Oligarşi artık sanayinin oldukça yoğun olduğu ve ekonomik-demokratik mücadelenin ðnemli adımlar attığı bu bölgede yeni taktiklere başvurmaktadır. 
Fakat ekonomik mücadelenin ye ni gelişmeye başladığı bir çok bölgede, bu oyun hala sahnelenmektedir. 


Kimsan İş sendikası Dee 
Aykutlu tarafından kurulmuştu ve 1976 yılının sonuna kadar onun denetiminde kaldı. De Aykutlu açık faşizm döneminde fstanbul'- da birinci şube müdürüydü. Otomarsan'da, Ambarlı Santralı'nda, Sungurlar'da ve daha bir çok işyerinde grev kırıcılığı yapmıştı Oligarsiye emniyet müdürü olarak sundugu hizmetlerden sonra, gelişen işçi sınıfı hareketini en gerici bir şekilde denetleyebilmek için görev aldı, Sendikayı kurdu. 


gu dönemde, kimya ve özellikle ilaç işkolunda önde gelen holding- 


içinde yürütülebileceğini göstermiştir. İşçiler ilk adım olarak bir 


lerden birinden büyük mali destek sendikada örgütlenmenin gerektiği- 


aldığı söylendi. 


Kimsan İş'in başkanlığına kimya mühendisi faşist Zeynel Abidin Erdem getirildi. Berec işyerinde patronun en gözde adamları olan Hulusi Kaya, Mehmet Aras ve Mehmet Bükçüoğlu da yönetim kurulu üyeleri oldu. 


mü: İŞYERİNDE 
DURUN 


Mintax fabrikası 1960'ların başında çok küçük bir sermayeyle bir kulübe içinde kuruldu. Krem - ve toz deterjan üretmeye başladı. 
Bu yıllarda, bu mallar için son derece geniş bir pazar vardı. Bu 


biliyor, hem de çıkan ve çıkacak rakiplerini  denetleyebiliyordu. 
Mintax'ın patronu Ahmet Şükrü “Dürüst” böyle bir ortamda milyonlar vurdu. Türkiye'de Toplu İş Sözleşmesi. Grev ve Lokavt kanunu ancak 1963 yılında kabul edildi. Ekonomik demokratik mücadele çok geri bir düzeyde İşçiler 1974 yılında sendikalaş. 
ıncaya kadar çok düşük ücretlerle, insanlık dışı şartlarda çalıştırıldı. 
Tar, 


Bugün patron Ahmet Şükrü “Dürüst” 9 milyon liradan fazla gelir vergisi vermektedir. İstanbul'da patronlar arasında kişisel kazançta 6. sırayı almaktadır. 
Kulübe olarak kurulan şirket şimdi 12 katlı büyük bir binadadır. Öyle bir bina ki, her tuğlası bir işçinin teridir. harcının suyu iş" kazalarında ölen ve yaralanan işçilerin kanıdır. Televizyon gazetelerde "çamaşırda Mintax, bulaşıkta Mintex” diye verilen reklamlara yılda 15 milyon lira ödenmektedir. Ama işçi sağlığı 


ni kavramışlardır. Patron bu kez işçilerin sendikalaşma talebini bir polis sendikasını işyerine getirerek karşılamaya çalışmıştır. Hee Aykutlu"nun sendikası işyerınde çalışan işçiler adına toplu iş Sözleşmesi imzalama yetkisini almış ve işçilari satmıştır. 


Ekonomik mücadelede bu tür “satış” olaylarına çok rastlanılır. 
Böyle durumlarda işçiler toplu sözleşme döneminin sona ermesi- ni beklerler. Sendikadan ayrılıp başka bir sendikaya girerler. 


Mintax'da buna gerek kalmadı. 


Mintax işçisi, mücadelesinin yalniz kêndi” patronuna karşı değil, tüm patron "düzenine, iktidaki bir avuç zorbaya, oligargiye karşı olduğunu biliyordu. 
Kuruluşunun yolunun devrim- 


D 


Yürekler bep beraber atıyor. 
du. Bütün işçiler polis sendikasıam paslı zincirinin kırılması gerektiğine inanıyordu. Den Aykutlu'nun sarı sendikası içinde çalışmalar hızlandırıldı. Devrimci işçiler polislerden ve faşistlerden habersiz olarak örgütlendiler. 


21.11.1976 günü Kimsan İş sendikasının olağanüstü genel kurulu toplandı. Patron uşakları ve polisler meye uğradıklarını anlayamadılar. Kimsan İş içinde oluşan muhalefetten, işçilerin bi- 
“iç düzeyinden haberli değillerdi. 
Evdeki hesaplar çarşıya uymadı. 
Polisler ve patron uşakları sendi. 
kadan kovuldu. 


MINTAX SÖZLEŞMESİ 


Devrimci işçilerin sendika yönetimini ele geçirdikleri ve sendikayı polislerden temizledik, Teri sırada Mintax işyerinde cah. 
şan işçiler adına daha. önce imzalanan toplu iş sözleşmdsi 


ve iş güvenlii için az bir para bile” bitmek üzereydi. 


harcanmadığı için kaç kişi: iş ka zasının kurban: olmuştu; 


1974 yılına gelinceye kadar 
işyerinde ücretler ya asgari ücrettir, ya da birazcık daha yüksektir. 


İkramiye, yakacak yardımı gibi Sosyal yardımlar yoktur. Haftahık çalışma süresi 48 saattir. İş teminatı yoktur. İşçilere insanca muamele edilmemektedir. İş emmiye- ` Patron bu durumdan hiç mi ti yoktur. Patron kârını daha as ` 


Bu baskı, zulüm ve sömürü bireysel patlamalara yol açmıştır. 
Patron, çeşitli yollarla bu bireysel 

« çıkışları bastırmasını başarmıştır. 
Bu yenilgiler ve başka fabrikalar. 
daki işçilerin deneyleri, patron» karşı mücadelenin ancak birli. 


Kimsan İş'in yeni yönetimi bütün kanuni formaliteleri /ta- 

mamladı ve İstanbul Bölge Çalışma müdürlüğünden, Mintax işyerinde çalışan işçiler adına “toplu iş sözleşme imzalama yetkisinin kendisinde olduğunu gösteren yetkiyi aldı. 


hiç hoşnut değildi. Polis sendikasıyla oturup kisa sürede toplu sözleşme imzalamaya, istediği maddeleri kabul edip, istemedik. 
lerini kabul sêmemeye alışmıştı. 
Düştüğü bu zor durumuz yardı muna Yersüvat Hukuk Bürosu yetişti. 


Yersuvat Hukuk Bürosu. 
163 patronun vekili durumundadür. Toplu sözleşme düzeninin her türlü üç kağıdın bilen avukatlar. 


“dan oluşmuştur. Bu büro, işveren adına toplu sözleşme görüşmeleri- ne katılır. Büronun sahibi ve yöneticisi Hüseyin Yersuvat ise aynı zamanda polis Uer Aykut- 
"nun yakın dostudur. 


Patron Ahmet Şükrü “Dü rüst”, polis" Des Aykutlu ve danışman Hüseyin | Yersuvat, Mintax işyerinden -Kimsan İş sendikasını söküp atabilmek için yoğun çabalara girdiler. Ekonomik-Demokratik mücadeleyi tutarlı bir şekilde veren, işçilere gerçek sınıf bilinci veren ve gerçek kurtuluşun iktidar mücadelesinde olduğunu öğreten bir sendika hem patronların, hem polislerin, hem de parazitlerin ıkarlarına ters düşüyordu. , 


Patronlar cephesinin saldırısı di. 


= Her Aykutlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Birinci Şube çift başlıdır" diye bir karar çıkart. Bu karara dayanarak, Hüseyin Yersuvat, işçilerin sendika aidatlarını kestirtmemeye başladi, İşveren de işçilere her türlü baskıyı uyguladı, Toplu iş sözleşmesiyle işçilere verilmiş bir hak olan yemeklerin kalitesi düşürüldü. İşçilerin birlik-beraberliği bozulmaya çalışıldı. 


İşçiler, patronun bu çabaları ma iki günlük yemek boykotuyla karşılık verdiler. Bir tek kişi bile yemek yemedi. Yemek salonunda yalnız patron kaldı. 


sonuçlanması, işçilerin devrimci. 
lerin öncülüğünde bölünmeden mücadele vermeleri karşısında, patron mücadelesinde geri bir adım atmak zorunda kaldı. Kim. 
ya işkolundaki en iyi sözleşme Mintax işyerinde imzalandı. 


TOPLU SÖZLEŞMEYLE 
NE TUR HAKLAR ALINDI? 


-Haftalik çalışma süresi 48 
kan 42.5 saate indirildi. Ücret, çalısılmış gibi 


ödemeleri 48 sasi 
Yapılacak. 

-Fazla çalışma ücreti % 100 
zamlı ödenecek, 

-Kıdem tazminatı, çalışılan her yıl için 40 günlük ücret üzerinden hesaplanarak ödenecak. 

-Kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatını alabile. 
cekler (çalıştıkları her yıl için 30 
günlük ücretleri tutarında.) 

-Aylıklara iki yılda toplam 
3600 lira zam yapıldı (birinci yıl 
1800 TL. ikinci yıl 1800TL.) 

een her yil 4 aylık maaşları tutarında ikramiye öde-Tarek. 

“Bunlinz dışında, 1500 TL dogum yardımı, 4005 TL evlenme yardımı. 1250 TL. yakacak yanı” 
“m, 1500 TL askerlik yardımı, 50 
TL çocuk parası ve başka sosyal yardımlar da yapılacaktır. 


1TEMMUZ 1877/0 MİMİ YOL/ 


POLİTİK MÜCADELE 
ESASTIR 


Mintax işçiləri üç cephede başarılı bir mücadele verdiler. 
Ekonomik demokratik mücadelede önemli adımlar attılar. Birbiri- ne tutkun, birlik içindeki yiğit işçilerin sadece kendi işyerlerinde sağladıkları birlikte bile neler yapabildiklerini gösterdile 

Ama bu mücedele yiğit Mintax işçilerine bazı gerçekleri kez daha kanıtladı. Ekonomik mücadele verirken karşılarına sürekli olarak devlet gücü çıktı, Patron işçilerle kendisi başedemediği zamanlarda, kendi örgütlü gücü ve baskı aracı olan devleti araya soktu. Mintax işçileri oldur ğu kadar, civar fabrikalardaki işçiler de kanunların kimin nunları olduğunu bir kez daha gördüler. Kanunlara göre bir grev yapabilmek için ne kadar formali- 


te konduğunu, kaç gün Pole, 
E buna karşılı m” 


patronun nasil olup da istediği zaman fabrikayı kapatıp bütün işçiyi sokağa dökebildiğini gördü; 


Toplu sözleşmelerle günlük dertlerinin hiçbirinin köklü olarak çözümlenmediğini ve çözümlenmeyeceğini anladılar. Ekonomik mücadeleyle sömürüyü ortadan kaldıramayacaklarını ancak geçici olarak azaltacaklarını gördüler. 
Her şey oligarşinin elindeydi. 
Fiyatları istediği gibi artırabilir. 
yordu. Alınan ücret zamları, kısa bir süre sonra eriyip gidiyordu. 

Mintax işçileri, gerçek kurtutuşun çalışanların emeklerinin tam karşılığını aldıkları bir düzeni kurmakta olduğunu gördüler. Bunün. için de iktidara göçmek gerekiyordu. İktidardaki bir avuç sömürücü, ellerindeki tüm imkanlan kullanarak, emekçilerin sömürüyü ortadan kaldırma mücadelesine engel olmaya çalışaçaktı, İktidar alınmadan, bütün kanunları emekçilerin lehine değiştir. 
meden, böylece de patronların elinden fabrikaları, toprak ağalarının elinden toprakları alm sömürüyü ortadan kaldırmak mümkün değildi. Sömürü olduğu sürece de, dertlerimize derman bulunamayacaktı, 

Mintex yi işçileri işte bunları öğrendiler, evlerde, kahvelerde bu öğrendik: 


YAŞASIN KİMYA İŞÇİ. 
LERİNİN DEVRİMCİ 
MÜCADELESİ 
DEVRİMCİ İŞÇİLERİ 
SENDİKA YÖNETİMİNE 
GETİRMEK İÇİN, İLERİ, 
İŞÇİ SINIFI ÜZERİNDE. 
Kİ REFORMİST-REVİZ— 
YONİST ETKİLERİ 
KIRMAK İÇİN, İLERİ, 
EN GENİŞ KİTLE ÇALIŞ- 
MASI İÇİNDE EN DAR 
KADRO ÇALIŞMASI 
YAPMAK İÇİN, İLERİ. 
ŞYERLERİNDEKİ ÖNCÜ 
İŞÇİLERİ e 
TEMAK İÇİN. İLE, 


“İLERİ DEMOKRASI” 
NIN SINIRLARININ 
İŞ BİRLİĞİ YAPAN 
BİR SÜREÇ İÇİNDE 


1 ÖZLEMLERİNİN ENGEL- 
LENECEĞİ (FAŞİZME GEÇİT VERİLMEYECEĞİ), DEVLETİN TEKELLERİN ELİNDEN GERİ ALI-NACAĞI BİR AŞAMADIR. BÖYLECE, SOSYAL 


DEMOKRATLARLA BİRLİKTE PARLAMENTODA ÇOĞUNLUK ELDE EDİLEREK SOSYALİZME ULAŞILABİLECEĞİ ÖNERİLMEKTEDİR... 


İLERİ DEMOKRASİ TEZİ NEDİR? 


ileri demokrasi, gelişmiş kapitalist ülkelerde, sosyalizme barısçıl yoldan geçişin şartlarını hazırlayacağı öne sürülen bir ara aşamadır. Bu ara aşamada komünistler sosyal demokratlarla işbirliği yapar ve onlara anti-tekelci cepheyi oluşturmaya, devleti finans oligarşisinin elinden kurtarmaya, bang, demokrasi, bağımsızlık ve toplumsal ilerleme doğrultusunda gelişmeler sağlayarak. sosyal demokratlarla” birlikte sosyalizme pariamentoda çoğunluk elde edəfek varmaya çalışırlar, 


leri demokrasi” şeklinde sunulan aşamada burjuva demokrasisinin sınırları bir süreç içinde genişletilecek, bir iç savaşa gerek kalmaksızın, tekelci kapita-İfstlerin faşizm” özlemleri engellenecek ffaşızme geçit verilmeyecek); devet tekel lerin elinden alınacaktır. 

Sosyal demokratlarla bu işbirliğinin somut hedefleri olarak savaşların önlenmesi, silahsızlanmanın sağlanması, silahlanma harcamalarının halkın ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam düzeyinin yükseltilmesine harcanması, tekellerin ve özel le çokuluslu tekellerin elinden devletin geri alınması, ordu ve polisin demokratik güçlerin denetimi altına alınması konulmaktadır. 


İleri demokrasi tezi, modern revizyonistler tarafından, oldukça gelişmiş bir proletaryası olan ülkeler için savunulmaktadır. Devrimci Yol'un4. sayısında yayınla. 
nan “Kapitalist Olmayan Yol" yazısından da hatırlanacağı gibi, Sovyet ideologları “üçüncü dünya” ülkele için sosyalizme 

aşaması olarak işçi sınıfının önderliğine gerek duymayan bir kapitalist olmayan yal tezini öneriyorlar ve kesintisiz devrim teorisini reddediyorlardı. Bu tezin 
birçok ülkede iflas etmesi nedeniyle, 1969 
Zirve Konferansında son şekliyle formüle edilen ileri demokrasi tezi, “üçüncü dünyada” sayılan Şili, Seylan (Sri Lanka), Hindistan, Türkiye gibi oldukça gelişi iş bir proletaryası olan ülkeler için de önerilmektedir. Fakat genel hatlarıyla Söylemek gerekirse, ileri demokrasi tezi, gelişmiş bir işçi sınıfı hareketi içinde sosyal demokrasinin etkinliğini sürdürdü dü gelişmiş kapitalist ülkeler için, Sovyetler Birliği'nin yarattığı basi yami şama ve işbirliği" hı inde barışçıl geçişin sarllarını yaratacağı öne sürülen Dr tezdir. Sovyet ideologları, “dünya Ilericiler hareketini” güçlendirerek ve "reformlar” aracılığıyla ve sosyal demokratları destekleyerek bu işi başaracaklarını iddia ediyorlar. 


Bugünkü Sovyet ideologfanından birisi tarafından yazılmış “İleri Bir Demokrasi İçin Solun Güç: Birliği” kitabında söyle denilmekte 

“komünistler ve sosyal-demokratlar, işçi sınıfı hareketinin bu iki partisi, 50 yilt aşkın bir süredir ayn ayn yollardan ileriemektedir."(s.89) > 

“İşçi sınıfı hareketinin her iki partisi de, barış ve demokrasi uğruna eylem birtiği yapılması sorununa, önceden Görmemiş bir biçimde ilgi duyuyor; e gı) ` Revizvonister, görüldüğü gibi, sosyal Gemokratlarla yaptıkları bu sınıf uzlaşma- 


sima teorik temeller oluşturma çabası içinde, son analizde burjuvazinin ve hatta tekelci burjuvazinin ideologlari olan sosyal demokrat partileri, "İşçi sınıfı hareketinin partisi” olarak sunmaya başlamışlardır. 

Revizyonistler eskiden sosyalizme banggil geçişin mümkün olduğunu savunurken Marx'ın 1872 yılında Amsterdam'da Hague Kongresinde yaptığı konuşmada Amerika, İngiltere ve belki de Hollanda için barışçıl geçişin mümkün olabileceği yolundaki sözlerini evrenselleştirmişlerdi(1) 


Lenin, geşitli yazılarında ve özellikle Devlet ve İhtilal kitabında, revizyonizmin tezlerine cevap verdi. Militarizmin ve bürokrasinin yerleştiği Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde de barışçıl geçiş olanaklar- nın ortadan kalktığını belirti. Bir yazısında. 
şöyle dedi: 


“Kapitalizmdem;  dosyalizme geçişin zor kullanmadan ve diktatörlük olmaksizin. 
başarılabileceğini sanmak - son derece aptalca ve ütopik bir şey olacaktır.” 
(Sovyet Hükümetinin Acil Görevleri) Barışçil geçişin olanaksızlığı bu kadar açık bir şekilde konulduktan sonra, modern reyi: yonistler "zaman ve mekanın değiştiğini” İleri sürerek ince tahrifatlara gitmektedirler. 

Modem revizyonistlerin ileri demokra-Sl tezi, sosyalizme dewei geçişi reddetmenin oportünistçe sunulmuş İnce bir şeklidir. Modern revizyonistler, sosyalizme geçişin “devrim” yoluyla olacağını açıkça reddetmemekte, bu sorunun “her ülkenin somut koşullarına göre belirleneceği şeklinde konuşmaktadırlar. Modern revizyonistler, Marksizmin evrensel bir tezini Özel koşullara göre "revizyona" tabii tutmaktadırlar. Sosyalizme barışçıl olmayan yoldan geçiş reddedilmemektedir. 
Ama uğrunda mücadele edildiği söylenen şey, barışçıl geçişin şartlarını yaratacağı İleri sörülen ileri demokrasidir. 2) 

Barışçıl geçiş tezinin utangaçça savunulması, parlamento konusunda Leninist tezlerin tahrifatını da beraberinde getirmiştir. Leninizme göre, parlamento, sınıf 

Savaşındatemel mücadeleyi güçlendirmek ve burjuvazinin çıkarına işleyen bu organı kitlelerin gözünde açığa çıkarmak ve kürsü olarak kullanmak için değerlendirilebilir.Modern revizyonistler, bu tezin dayandığı koşulların da günümüzde deği parlamentoda mücadai 

le alarak alınabileceğini ve “devlet aygıtıqın bileşiminin" bir süreç içinde değiştirebileceklerini ileri sürüyorlar. 

“İşçi sınıfı, halkın çoğunluğuna dayanarak ve kapitalistler ile toprak ağalarıyla. 
uzlaşma politikasını birakmayan oportünist unsurlara şiddetle karşı koyarak; gerici, halk düşmanı göçleri bozguna uğratabilir, parlamentoda sağlam bir çoğunluk kazanabilir ve parlamentoyu burluvazinin sınıf çıkarlarına hizmet eden bir araç olmaktan kurtarıp emekçi halka hizmet edecek bir araç haline dönüştürebilir.” (1960 Zirve Konferansı Bildirisi, 4 
Toplantı Ürün Yay., s. 88-89) 

“Komünistler, devrimin barışçıl gelişi mi için savaşım vermenin araçlarından 


i olarak, işçi sınıfının 


ögeleri Ee kerte içine sokarak devlet aygıtının bileşimini değiştirmeyi görüyorlar. Komünist partiler böylece... polisi, 

rduyu, özel servisi (CIA,MIT, Kontrgerilla. 
gibileri kastediliyor-DY) denetleyebilirler.” 
(Zaradov, a.g.e., s. 210) 


İleri demokrasi tezi, sınıf uzlaşmacılığının ve reformizmin parlak görüntülər altında sunulduğu yeni biçimdir. İleri demokrasi tezinin artık düzenin bir parçası haline gelen ve proletarya diktatöriüğünü reddeden “Avrupa komünizmindan” özde fazla bir farkı yoktur. 


İLERİ DEMOKRASİ TEZİ NE ZAMAN VE NE ŞEKİLDE FORMÜLE EDİLMİŞTİR? 


1920'lerden 1935 yılına kadar Komünist Enternasyonal partileri, sınıf uzlaşmaısı Sosyal demokratları “sosyal faşist"likle suçladılar, Komüntem'in 1935 yılında toplanan 7. Kongresinde sosyal demokratlara karşı sürdürülen bu politika değiştirildi Anti faşist cephede komünistlerle sosyal demokratların iş birliği yapmaları gerektiği, kabul edildi. 

Dimitrov bu kongreye sunduğu rapor- da, bu İş birliğinin sosyalizme parlamento yoluyla yeçişi sağlayacak bir geçiş dönemini amaçlamadığını konuyu böyle sunma. 
nın “sahtekarlık” olduğunu vurguladı; 

ilere bir diktatörlükten başka bir diktatörlüğe barışçı parlamento gezimisi hayalini aşılamak için burjuvazi diktatörlü- 
00 ile proletarya diktatörlüğü arasında özel 
bir “demokratik ara aşaması" ” kurma) çalışan sağcı oportünistleri kıyasıya gier. 
tirdi. (Bak. , Dimitrov, Seçme Eserler, Cilt 1, D Enternasyonalin VII. Kongre Raporu", özellikle 5.251) 


Bugün Sovyet ideologlanı, Kominter- nin 7. Kongresinde alınan tavrı sınıf uzlaşmacılıklarına ideolojik temel olarak sunmaya çalışıyorlar. Kongre kararlarını tahrif ediyorlar. Faşizme karşı mücadelede sosyal demokratlarla iş birliği tezini, sosyalizme barışçıl yoldan geçişin şartlarını yaratmak ve sosyalizme geçmek için sosyal demokratlarla iş birliği şeklinde bir teze dayanak yapmaya çalışıyorlar. 

Bu konudaki düşünceleri ayrıntılarıyla 
1960 yılında işçi ve komünist partilerinin 
Moskova Zirve Konferansı Bildirisinde yer aldı. Daha sonra, SBKP'nin 1961 yılında yapılan 22. Kongresinde SBKP programı değiştirildi ve “geniş demokrasi" şeklinde formüle edilen bu teze önemli yer verildi. 
1968 yılında Moskova'da yapılan işçi ve 
komünist partileri toplantısında bu tez daha da geliştirildi ve "İLERİ DEMOKRASİ” (veya "ilerici demokrasi") tezi uluslararası revizyonist literatüre yerleşti. 

Sovyet revizyonistlerinin barış içinde bir arada yaşama ve uluslararası yumuşama (dötante) tezlerinin 1970'lerde daha da geliştirilmesi, sosyalist ülkelerle emperyalist ülkeler arasındaki ekonomik-politikkültürel ilişkilerin hızla artmasıyla at başı gitti. 1975 yılında Sovyetler Birliği'nin çabalarıyla Heisinki'de Avrupa Güvenliği ve işbirliği Toplantısı yapıldı. Revizyonist partilerin ülke içi sınıflar mücadelesindeki 


uzlaşmacı çizgiyi temsil eden “ilerləmecilik" 


ve “ileri demokrasi”, uluslararası olanda Sosyalist Olkelerle emner;ziisi ülkelerin hakim and daha da açık bir şekilde ulaşmasıyla beraber gelişti, ve bir destekledi. 

Sovyet kaynaklarında komünistleris sosyal demokratier arasındaki “başarıl” işbirliğine ömek olarak Sih, Seylan ve Hindistan verilmektedir. (Bak., Solun Güçbirliği) Gerçeklikte ise bugün TKP'nin Türkiye acentalığını yaptığı “ileri demokrasi" tezinin hic bir başarılı örmeği yoktur.(3) 


Modem revizyonistlerin bu tezi sinif uzlaşmacısı sosyal demokratlara (burluva-Ziye) ve dünyadaki güçler dengesini fazla bozmak istemeyen Sovyetler Birliği'ne yaramıştır. Bu tez, Lenin'in devlet devrim ve demokrasi tezlerinin inkarıdır. 


İLERİ DEMOKRASİ VE 


Kendisine Türkiye Komünist Partisi diyen mülteciler grubu, modern revizyonizmin Türkiye Sol hareketi içindeki tutarlı bir temsilcisidir. Dünya tahlilleri de, bu nedenle, Sovyet revizyonistlerinin dünya tahlilidir.(4) Ül 


T£P'liler, dünya devrimci hareketini geliştirmenin yolu olarak Sovyetler Birliği” nin mücadelesinin desteklenmesini görüyorar. Bu açıdan da, geribiraktınılmış. 
Ülkelerdeki devrimci hareketleri, Sovyetler Birliği'nin dış politikasına bağımlı kılıyor. 
lar, 

TKP, 1973 yılı mayıs ayındaki yönetim değişikliğine kadar kapitalist olmayan yol tezini benimsiyordu. 1969 yılında Uyari Yayınları adı altında basılan ve yarrtdışın- dan Türkiye'deki çeşitli adreslere göriderilen Milli Demokratik Devrim ve. İçyüzü "` broşüründe şöyle deniyardu: 

“Bizde anti-emperyalist mücadele daha şimdiden anti-kapitalist bir eğilim taşıyor ve kapitalist olmayan bir gelişme yolu doğrultusuna yönelmiş bulunuyor.” 
(8.20) 

TKP uzun yıllar yurtdışında küçük bir mülteci grub olarak kaldı. Türkiye'de olan bir çok olaya dışardan sahip çıktı. Fakat 1971-72 yıllarındaki olaylar, TKP'nin de yeni şartlara uygun bir atılıma girmesine yol açtı. "Partiyi kör çıkmazdan çıkarmak için, Merkez Komitesi Politik Bürosu 24 Mayıs 1973teçbzümləyici kararlar aldı. Partinin yönetiminde değişiklikler yaptı." (I.Bilen, “Konya Konferansı Raporu”, Atılım, No. 
40) 

Bu yönetim değişikliği, artık iflas etmiş olan kapitalist olmayan yol tezinin yerine İleri demokrasi tezinin konmasını da getirdi. 1974 yılı ocak ayında birinci sayısı Çikan Atılım dergisinde ve hazırlanan yeni programda ileri demokrasi tezi Türkiye'ye uyarlanmaya çalışıldı 
Bu değişiklik yapılırken, kapitalist olmayan yol tezinin niçin bırakıldığı yolunda tek kelime açıklama getirilmedi. 

TKP kaynaklarında “ileri demokrasi" tezi yeterince açıklanmamaktadır. Tezin kavranmasında da bazı iç tutarsızlıklar söz konusudur. Sovyet revizyonistleri tarafından "sosyal demokratlaria sosyalizme barışçıl yoldan geçmenin şartlarını yaratmak ve sosyalizmi parlamentoda çoğunluk Sağlayarak kurma” tezi, ulusal demokratik devrimle (milli demokratik devrim) botondeştirilmeye çalışılmaktadır. 

İleri demokrasi, (modem revizyonist-Jerin koyduğu şekliyle) burjuva demakratik devrim sürecini tamamlamış üöxelerde sosyalizme barışçı! yoldan geçişin şartlarımi yaratmaya yönelik bir ara aşamadır. TKP ise Türkiye'de demokratik devrim sürecinin tamamlanmadığını kabul etmektedir. Eskiden savunduğu kapitalist olmayan yol tezi, demokratik devrimi (Leninizmin kesintisiz devrim teorisini inkar ederek) tamamlayacağını iddia ediyordu. Bu tezden bir günde vazgeçilmesi TKP ideologlarını zor durum- 


da bırakmış ve ulusal demokratik devrim ile ileri demokrasi tezlerini uzlaştırma yolunda başarısız çabalara yol açmıştır. TKP, bugün ileri demokrasiye ulusal demokratik devrimi tamamlama görevi yüklemektedir. 

"Ulusal demokratik devrim bütün ulusal, anti-emparyalist, demokratik güçlerin egemenliğinde ve işçi sınıfının geniş: ölçüde katıldığı bir hükümet eliyle başarılacaktır." (Atılım, No.18, 8.7) 

TKP'nin Türkiye Devrimci Hareketine ve dünya devrim güçlerine ihanet etmesi gerçeği, ortaya koyduğu İleri demokratik hükümetin yapısında da açık bir şekilde gözlenebilir. Sovyet kaynaklarında "komünist partisinin ve sosyal demokrat partinin (her ikisi de işçi sınıfı hareketinin partisidir!)öftaklığı" olarak sunulan İleri demokratik hükümet yerine "ulusal buri vaziye" büyük yer taninan ve “işçi sınıfının geniş ölçüde katıldığı" bir yapı savunulmaktadır. 


İLERİ DEMOKRASI VE CHP 


TKP'liler, kapitalist olmayan yol tezini ileri, demokrasi teziyle içiçe sokma çabalarında, revizyonizme bir katkıda da bulun- 

` maktadırlar. 

Revizyenistiere göre, gerek kapitalist olmayan yol, gerek ileri demokrasi aracılıdiyla sosyalizme geçiş iki oluşur. TKP revizyonistleri, bu iki tezi birleştirme çabasıyla üç aşamalı bir geçiş teorisi geliştirmektedirler. 

Birinci aşama, "ulusal burjuvazinin partisi” olduğunu iddia ettikleri CHP İktidarıdır. CHP iktidarı İleri demokratik düzen değildir. CHP iktidarı 141 ve 142. 
maddeleri kaldıracak, Türkiye Komünist Partisine legalleşme İmkanı sağlayacaktır. 
TKP, “ulusal burjuvazinin” kendisine bah- 


MAKTADIR.. 


T.K.P.E 


T.K.P. SAVUNDUĞU “İLERİ DEMOKRASİ” TEZİ İLE HER ŞEYİ SSCB DESTEĞİNDEKİ EKONOMİK GELİŞMEYE, “ULUSAL BURJUVA: ZİNİN“ (CHP'NİN) SİYASİ ETKİNLİĞİNE BAĞLA- 


İSİNİ MODERN REVİZYONİZMİN 


BİR 


ELEŞTİRİSİNDEN AYRI TUTANLAR, GERÇEKTE 


T.K.P.Yİ ELEŞTİRMİŞ 


OLAMAZLAR: MODERN 


REVİZYONİZMİN DÜNYA TAHLİLLERİNİ ELEŞ- 


TİRMEMEK VE T.K.P.'NİN SUÇUNU ONUN “ŞABLONCU” 
ÜLKEMİZE ŞABLONU 


GENELİNDE DOĞRULAR 


ÜLKE 
GU 


AÇIĞA ÇIKARIR... 


kaynaklandığı olgusunu reddetmektedir. 
Siyasi demokrasinin (olmayan burjuva demokrasisinin!) sınırlarını genişlete genişletə ileri demokrasiye ve ordan sosyalist demokrasiye ulaşılabileceğini iddia etmektedir. 

Siyasi demokrasinin genişletilmesi ile sosyalist demokrasinin kurulması iki farkli boyuttur. © ;Devrimciler elbette demokratik hakları korumak ve yeni mevziler elde etmek için mücadele Verirler. Ne var ki, demokratik halk iktidarı koşullarının, yani halk demokrasisinin kazanılması için, mevcut devlet yapısının devrim: yoluyle değiştirilmesi zorunludur. 


TKP, Türkiye'de faşizmin geriletilmesi ve demokrasinin peyderpey yerleştirilmesi için “savaşım” verdiğini söylemektedir. 
Faşizmin tırmanmasına!) engel çimaya çalışmaktadır. Bunun için tek Yaptığı şey, “ulusal burjuvazinin partisi" olduğunu iddia ettiği CHP'yi desteklemektir. Faşizme karsı aktif mücadeleyi reddetmektedir. 

TKP, Türkiye'de ordunun gerçekte anti-emperyalist olduğunu, ulusal kurtuluş savaşında “memlekete dalan emperyalistlerë karşı” kurulduğunun, ordunun görevi- nin “emperyalizme karşı, işbirlikçilere karşı savaşmak, yurdun bağımsızlık, egemenlik ve halkın demokratik haklarını Savunmak” (Atılım, No.14 5.8) olduğunu ileri sürmektedir. 


Böylece, egemen sınıfların baskı kurumlarından biri olan ordu, TKP'nin kendisine bahşettiği “ilerici” misyonla, muhtemel bir “ilerici” cunta aracılığıyla, ileri demokrasinin yolunu açan “vurucu güç" şekilode değerlendiriimaktadir. 


TKP ulusal soruna da son derece 


oportünist bir tavırla yaklaşmaktadır. Türkiye'de Kürt ulusunun varlığını redde - 


şettiği bu imkanlarla kitleler içinde çalış- dememektedir. Ancak sosyalizme geçiş içi 


maya başlayacak ve 1981 seçimlerinde parlamentoda grup kuracaktır. TKP böyle “güçlenince, (Sovyetler Birliği'nin yardımlan ve TKP'nin muhalefetiyle daha sola kayacak olan) CHP ile ortak hükümet 
| kurulacaktır. Bu hükümet gəlişimin ikinci 
aşaması, yani ileri demokrasi aşamasıdır. 
Bu aşamada, “böylece ulusal demokratik devrim başarılacaktır." Üçüncü aşama olan sosyalizme geçiş ise Sovyetler Birliğiyle geliştirilen ilişkiler sayesinde bir süreç içinde parlamentoda çoğunluğu sağlayarak _ derçekleştirilecektir. 
TKP'nin bu Çizgisi, proletaryanın siyasi hareketini burjuvazinin kuyruğuna 


in bu revizyonist amaçları öğün demokrasi, ordu, parlamento, ulusal sorun ve örgüt konusundaki görüşfi belirlemektedir. Yazımızın son bölümände TKP'nin bu konudaki anti-leninist “çizgisinin sergilenmesi TKP eleştirisi «bakımından yeterli olacaktır. 

TKP, devleti sınıfsal özündən ayırmaktave devlet kurumlarındaki "gerici unsurla- 
“in” tasfiye edilmesinden söz etmektedir. 

İKP, sosyalizme geçişi hükümet değişik. 
reide bir süreç içide barışçıl yoldan başaracak bir olay olarak ele almaktadır. 
Halbuki sosyalizme geçiş, devletin niteliği” "nin devrimci bir şekilde değiştirilmesi “Olmaksızın başarılamaz. 

TKP, demokrasi sorununa anti-isniist bir tavırda yaklaşmaktadır. Türkiye " gibi emperyalizmin hegemonyası altındaki 

ülkelerde faşizmin devletin kurumlarından 


daha doğrusu Sovyetler Birli 


politil 


mek için bel bağladığı Cumhuriyet Halk 


Partisi ve ordunun bu konudaki hassasiyetini de bildiğinden, 1977 şubatına kadar çıkan tüm yayın organlarında bir taraftan “Türk kadınları, Türk emekçileri, Türk komünistleri” derken, diğer taraftan Kürt halkına verilecek hak ve özgürlükleri “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası” ile kısı lamış ve böylece ulusların kendi kaderlerini, tayin hakkını reddetmiştir. Şöyleki: “TKP, Kürt halkına tam demokratik, eşit anayasal haklı dilində okuma-yazma, lanması içini savaşıyor.” (Atılım, No, 19.) 
“TKP, Kürt halkının demokratik ve anayasal haklarını savunurken, memleketin birliğini de sağlamak amacına hizmet 


etmektedir.” (Atılım, No. 2) 


TKP'nin görüşlerini uzun boylu eleş- 


tirmek hem mümkün değildir hem de 


gereksizdir. Mümkün “değildir, çünkü 


yukarda kısaca özetlemeye çalıştığımız tezlerinde dahi, sürekli olarak muğlak, belirsiz ve nereye çekersen oraya gidebilen ifadeleri kullanması hakim özelliğidir. 
Gereksizdir, çünkü modem revizyonizmin bütünsel bir eleştirisi bu görevi fazlasıyla görmektedir. Kıraldan fazla kıralcı olan 


ca göz atmak, onların en mükemmel teşhirine hizmet edebilir. 


TKP “toplumsal ilerleme” doğrultusunda "ileri demokrasi”yi hedef olarak gösterirken kaba bir determinist çizgisinin, kendiliğindenciliğin savunuculuğunu yöklenmektedir. Her şey SSCB desteğinde bir ekonomik gelişmeye, “ulusal burjuvazini (CHP'nin) siyasi etkinliğine bağlanmaktadır. Savunduğu görüşler, burluvaziyi laşağı etməyi değil, burjuva devlet iktidarını yetkinleştirip geliştirmeye hizmet eden görüşlerdir. 


Lenin, ezici sınıfların egemenliklərini gövenlik altına almak için iki sosyal fonksiyona, cellatın ve papazın fonksiyomuna ihtiyaç duyduğunu söylerdi. İşte TKP'nin sahip olduğu toplumsal fonksiyon da “papazın fonksiyonu”ndan başka bir şey değildir. Oligarşinin faşist. baskı ve terörü. ömürüsü karşlsında. emekçileri selik. etmek”. Onlara Sikini, ve fedakarlıklarını azaltacak bir. “umudu” (kendisini de değil, GHP'yil) sürekli gündemde tutmak...Lenin bu fonksiyonun Şu sonuçlarını vurguluyordu: “Böylece sinif: egemenliği sürdürülürken onların sınıl egemenliğiyle uzlaşmasına, devrimci eylemden uzak tutulmasına, devrimci ruhun, zayıllamasına ve devrimci azmin Yikilmisina çalışılır...” 


DİPNOTLAR 


(1) Marx-Engels, Anarşizm ve Anarko-Sendikalizm, İng. metin, Moskova, 1972, s. 
84-85. Marx aynı metinde, kıta Avrupasın- da “emeğin iktidarını kurmak için zora başvurmak zorunda kalacağız" demekteydi. Revizyonistler bu sözü de tahrif ederek Marx'ın zor kullanımını Kıta Avrupası ile sınırladığını öne sürdüler. Lenin revizyonistlerin bu çarpıtmalarına da gereken cevabı vererek şunları yazdı: “Marx vardığı sonucu Kıta Avrupası ile sınırlandırıyor. 
1871'de İngiltere, hənüz katışıksız kapi list, ama militarizmin, büyük çapta bürokrasinin bulunmadığı bir ülke örneği iken, bu, kolayca anlaşılır. Onun için Marx, © zaman, hazır devlet cihazını yıkma ön şartı olmadan İngiltere'de bir devrimin, hatta bir halk devriminin mümkün göründüğüne ve mümkün olduğuna karar veriyor. Şimdi, 
1817 yılında, birinci büyük emperyalist 
savaş çağında, Marx'ın bu sınırlaması ortadan kalkıyor. Yer yüzündeki anglo-sak- son “özgürlüğünün' en büyük ve son temsilcileri olan İngiltere ile Amerika militarizmin ve bürokrasinin ettiği haksızklar bakımından bütün Avrupadakiler içinde etkisiz herşeyi kendine bağımlı kılan, baskısıyla her şeyi bunaltan bürokratik-militarist bir kurumun pis, kanlı batağına saplanmışlardır. Şimdi İngiltere ile Amerika için hazır devlet cihazının" yıkılıp yok edilmesi... gerçek her türlü devrimin Ön şartını teşkil ediyor” 

(Devlet ve Thtilal, Lenin) 

(2) Bu konuda Zəradov şöyle diyor: “Kapitalist ülkelerdeki birçok komünist ve işçi partisi, proletaryanın, iktidarı barışçıl araçlarla, parlamento yoluyla alabileceğine değer veriyor. Bununla birlikte, iktidarın barışçıl fethi olası, bir silahlı savaşımı dıştalamamaktadır. Burjuvazi direnir de e sınıfına karşı silaha sarılırsa, proletarya da şiddete şiddetle karşılık yermek, 


YALNIZCA 


OLUŞUNDA GÖSTERMEK, 
ÇIKARILAN GÖRÜŞÜN 


TAŞIDIĞI, FAKAT 


YE UYARLAMASININ “MEKANİK” OLDU-KLİNDEKİ BİR SAKAT DÜŞÜNCEYİ DE 


kurtuluş koşulu olan egemenliği zorlu bir savaşımla ele geçirmek zorunda kalacaktur.” (Zaradov, Leninizm və Kapitalizmden Sosyalizme Geçiş, 5.355) 


toplumun kapitalizmin m 


(9) Bilindiği gibi Şili'de komünistlerin desteklediği Allende hükümeti ABD desteğindeki ordu tarafindan devrilmiştir. Seylan'daki (Srilanka) Bandadanaki yönetimi, “İlerici bir görünüm altında halk kitlelerinin üzerinde yoğun bir baskı uygulamıştır ve uygulamaktadır. (Bu konuda Teori Yayınlı rından çıkan “Seylan 1971 Ayaklanma: kitabına baş vurabilir.) Hindistan'da modem revizyonistlerin desteklediği Indra ndi ve Kongre partisinin yaptıkları ve akibeti ortadadır. Bu sayımızda yayınladığımız Hindistan yazısında bu konu da yeterince sergilenmektedir, - © 


oxu aş 
(4) TKP'nin Türkiye'deki konumunun leg. 
tirisi, ancak onun bağlı olduğu sistemin, yani SBKP'nin siyasetinde somutlaşan uluslararası modem revizyonizmin botünsel eleştirisiyle kavranabilir. TKP'nin tezlerinin dayandığı dünya tahlillerinin ayrı bir eleştirisine bu yazımızda yer ayırmaya gerek duymuyoruz. Çünkü Devrimci Yol'un 
3 ve 4. sayılarındaki modem revizyonizm 
eleştirileri bu görevi yerine getirmektedir. 
TKP'nin siyasi çizgisi modern revizyonistlerden aldığı dünya tahlilleriyle tam bir bütünlük oluşturmaktadır. TKP çizgisinde, modern revizyonizmde gördüğümüz “iç tutarlılık” -bir kaç istisna dışında- mevcuttur. (Bu istisna'lar, bir kopyacının beceriksizliğine ilişkindir.) Aynı şekilde modern revizyonizmin sahip olduğu tutarsızlıklar da TKP çizgisine yansımaktadır. Örneğin bütün “üçüncü dünya" ülkeler! için kapitalist olmayan yol önerilirken, bu tez belli ülkeler için geçerli sayı ıamakta, bu yüzden TKP de Türkiye için daha önceden önerdiği Kapitalist Olmayan Yoldan vaz geçip İleri Demokrasi”yi savunma durumunda kalmaktadır. Burada altı çizilmesi gereken nokta şudur: Modern revizyonizmin dünya tahlillerini benimsemenin zorunlu sonucu, Türkiye'de de TKP çizgisini savunmaktır. (Tıpkı ÇKP'ninkileri savunmanın zorunlu eg E, belirlenmesi gibi.) 


Sorunu bu şekilde kökten ele almayanlar, yani TKP eleştirisini modern revizyonizmin eleştirisinden ayrı tutanlar, gerçekte TKP yi eleştirmiş olamazlar. Modern revizyonizmin dünya tahlillerini eleştirmemek ve: TKP'nin suçunu yalnızca onun “şabloncu” oluşunda göstermek fayda vermez. (Tam tersi, ülkemize şablonu çıkarılan görüşün genelinde doğrular taşıdığı, fakat ülkeye uyarlamasının “mekanik” olduğu şeklinde- ki bir düşünceyi de açığa çıkarır.) TKP'nin şablonculuğu bir başka noktadır; fakat asıl sorun TKP'nin şablonculuğunu yaptığı uluslararası çizginin genel olarak dünya devrimi özel olarak ike devrimleri kargı sında bir ihanet çizgisi oluşturmasıdır “Şablonculuğa düşmeden” dahi moder revizyonizmin (yada GKP revizyonizmını: bazı görüşlerini ödünç almak, onları he gerçekliğine “uyarlamak”, devrimcilik aa na, entemasyonalizm adına revizyonuzmin kuyruğuna takılmak olur. 


(Honduras Devrimci Partisinin 1969 Nisaninde toplanan Plenumunda kabul edilen politik çizgi) 


ASKERİ YÖNETİM ALTINDAKİ ÜLKENİN SIYASI DURUMU 


Ülkemize askeri diktatöriüğün yerleş mesi bir tesadüf değildir. Bu durum kapitalizmin üçüncü bunalım devresinde, demokrasi, milli kurtuluş ve sosyalizm içir dünya devrimci hareketinin hızla geliştiği bir dönemde, Amerikan emperyalizminin Saldırgan politikasının bir sonucudur. 

Latin Amerikada emperyalizmin saldirgan politikası Küba devriminin zaferin- den sonra gelişti, Pentagonun direktifleriyle CIA tarafından hazırlanan karşı-di rimci askeri darbeler şeklinde ortaya çıktı. 
Johnson, ABD militarizminin ve savaş endüstrisi tekellerinin temsilcisi olarak, Vietnam Demokratik Halk Cumhuriyetinin bombalanması, Tayland, Laos ve Kamboç'a müdahalelerle Güney-Doğu Asya'ya saldırıyı artırdı; İsrail'in Arap ülkelerindeki saldırganlığını teşvik etti ve maddi olarak destekledi; Batı-Almanya'nın intikamcı politikasını teşvik etti; Dominik ve Panama'ya müdahale. plânladı. Nixon hükümeti de aynı politikayı yürütmektedir. 
Nixon defalarca Küba'ya direkt askeri müdahaleden, bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden Vietnam halkına karşı atom silahlarının kullanılmasından yana olduğunu belirtti. Nixon'un şu güne kadar yürüttüğü politika, Amerikan emperyalizminin saldırgan və savaşçı politikasının devam ettiğini kanıtlamaktadır. 

3 Ekim 1863 teki hükümet darbesinden 
sonra yerleşen askeri rejim emperyalizmin bu ülkelerin sömürüsünü arttırmak ve kurtuluş hareketlerini bastırmak için Latin - Amerikada yürüttüğü saldırgan politikanın bir parçasıdır. Bu askeri darbe İle, 


emperyalizmin, çıkarlarını iyi koruyamayan “Temsili krasiyi" Yıktı ve mutlak, 


olan kukla bir hükümet 


mot buhranı” olarak adlandırı jevcut siyasi partilerin emperyalist tekellerin ülkedeki sömürüsünü kolaylaşlırmakta gösterdikleri yetersizlikten başka birşey değil, Ülkemizde bu boşluk askeri diktatörlük tarafından doldurulmak- ta. Osvaldo Lopez Arrelano'nun başında bulunduğu hükümet, ABD ve yabancı şirketler tarafından getirilmiş, desteklenen, yönetilen ve emperyalist amaçlar için kullanılan gayrı-milli bif yönetimdir. Askeri rejim, emperyalizmin ve toprak oligarşilerinin çıkarlarını temsil etmektedir. Emperyalizmin planları askeri diktatörloğün güçlenmesi şeklindedir ve bu yolda yalışmalara çoktan başlanıldı 

Hükümetin politikası halkımızın Amerikan tekelleri tarafından sömürülmesinin geliştirilmesi, ekonomik bağımlılığının artması yönünde. Bürokratlar ve yüksek rütbeli subaylar da bu yağmada paylarını almaktalar 

Askeri rejim işçi ve köylü kitlelerine karşı tutumunu da tenkli politikasıyla ortaya koymakta. İşçi sendikaları ve çalışma merkezlerini denetimi altına almakta, köylüleri topraklarından atarak ve liderlerini şiddetle cezalandırarak örgütlenmelerini engellemekte. Demokratik haklar ve özgürlükler çiğnenmekte. Ülkemizde veni siyasi partilerin kurulması yasaklanmıştır. Muhalefet basınına, matbaa makiselerini tahribe kadar varan baskı metotları uygulanmaktadır. Muhalefet liderleri sık sik askeri mahkemelere sevkedilmektedir. 


lan şey, 


Bu nedenlerle bifçok vatansever yurt dışında yaşamak zorunda kalmıştır. 
Rejimin haika -arşı, gayrı-milli baskı 


siyaseti sonucu ekonomik kriz büyüdü, dış borçlar çoğaldı, paramız devalüe edildi, yaşama şartları korkun, derecede zorlaştı Ye halk büyük bir hızla set lete doğru itildi. 
Ödemeler dengesinin bozu'ması vergilerin artması sonucunu doğurdu, bu Vergiler de fakir halkın sırtina yükləndi. bu ortamda iki büyük işçi hareketi, 1965 ve 1968 grevleri halkın durumdan hoşnutsuzfuğunu belirtmeye yeterlidir. Başta işçi: sınıfı olmak üzere bütün Honduras halkı rejime karşı tavrını açıkça almaktadır. Bu hareketler sonucu İşçi örgütleri ve yöneticilerinin at ersizliği, Partimizin bazı yanlış tutumsağlam bir direniş örgütleme gereğini ortaya çıkardı a% Bizim bu durum karşısında tutumumuz nedir ve halkımızın askeri diktatörlüğe Karşı mücadelesini nasıl anlıyoruz? 


Şimdiki şartlar içinde devrimin yolunu ve amaçlarını ve Partimizin öncü görevini, 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icht yazı, Honduras Devrimci Partisinin 1969 nlamında toplanan Plenumunda kabul edilen politi çizgi raporudur. Tik hez eat 1969'da 


Tricontinental dergisinde yayınlanmışiir. Okay Gönensin tarafından Türhçeleştirilen bu rapor DEV-GENG ti yayın organı “İLERİ” dergisinin 1 haziran 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yerine getirebilmesi için, üstesinden gelmesi gereken somut meseleleri tesbit için askeri darbeden bu yana dlkemizdeki sınıf ilişkilerinde meydana gelen değişiklikleri incelememiz gerekir. 


Askeri rejim, emperyalizmin Honduras üzerindeki egemenliğinin yeni, biçimidir. 
Bu durum şunu gösterir: Honduras ordusu, ABD emperyalizminin halkımıza karşı politikasının doğrudan aleti olmuştur. İç ve dış politika bakımından, aslında mevcut düzeni korumada birbirlerinden farklı olmayan siyasi partilerin rolünü asgariye indirmiştir. 

Askeri diktatörlük, mparyalizm-işbir-Weg burjuvazi-toprak sahipleri ittifakının yeni bir görüntüsüdür. Askeri diktatörlüğe karşı halkımızın mücadelesi, ABD emperyalizmine karşı miücadöledlen ayrı değildir. 
Emperyalizme ve askeri diktatörlüğe karşı savaş, bazı oportünistlerin ve liberal eğilimli politikacıların söylec'ği gibi bi birlerinden ayrılamaz. 

Emperyalizm-toprak oligarşileri ittifa- 
«ına karşı bizim ittifakımız, işçi-köylü ittifakı temeli üzerinde küçük burjuvazinin #mperyalizmle uzlaşmaz çelişkisi olan katları ile kuracağımız ittifaktir. 

İşçi sınıfı, köylülük ve küçük burjuvazinin çeşitli tabakaları devrimimizin Tanti foodal, anti-emperyalist bir köylü devrimidir) itici güçlerdir, fakat bu hiçbir zaman emperyalizme çelişkisi olan milli burjuva 

unsurlarla -ittifakı reddettigimiz anlamına gelmez. Ancak, anti-emperyalist görünüş- 
10 bir milli burjuvaziye demokratik programlan gerçəkləştirilməsi işini de birakmak gerici ve: oportünist bir politikadır. 

Hedefimiz askeri diktatörlüğü, kitlelerin silahlı mücadelesiyle yıkmaktır. Bu, oportünizmin ve kaypak liberallerin emperyalizme tavizci politikalarına temel cevabımızdır. 

Askeri diktatörlüğün yıkılması ile gerçekten demokratik, tarım reformunu gerçekleştirecek, ABD tekellerinin elinden milli servetlerimizi alacak, halka egemenliğini iade edecek, kültürel ve ekonomik bağımsızlığı sağlayacak, kısaca yığınların yararına anti-feodal ve anti-emperyalist bir Siyaset yürütecek devrimci bir hükümet kurulacaktır. Diktatörlüğe karşı mücadelede, silahlı mücadeleyi temel biçim olarak almamız diğer legal mücadele biçimlerin- den vazgeçmemiz anlamına gelmez. 

Partimiz kitleleri, diktatörlüğü yıkmak için uzun ve zorlu bir mücadeleye hazırlamak ve gerekli kadroları yetiştir. 
mekle yükümlüdür. Ayrıca oportünistler ve liberalierle her cephede, teoride ve pratikte mücadeleyi ikmal etmemeliyiz. 

DEVRİMİN YOLU 


Hondurasin ekonomik ve sosyal gelişimi, İspanyol fethinden beri sömürgeci 


hondura 
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TANIMINA, seçi vE SINIF- 


BIR DEVRİM DURUMU 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ve emperyalist ülkelerin vesayeti altında olmuştur. 

Dünya savaşından sonra bütün Latin-Amerika - ülkelerinde olduğu gibi 


„ülkemizde de devrimci mücadele uslisti,. 


Bu dönemde halkın, özellikle tarım proleteryasının. bilinçlenmesinde . Hondúras Demokratik Devrimci Partisi ve Komünist Partisi önemli rol oynadılar. 

Hain Villeda hükümetinden sonra 3 
Ekim 1983 teki danışıklı askeri darbe Olkede yeni bir aşamayı başlattı. Ordu artık. 
ABD emperyalizminin sömürü politikasının temel kozu olmuştu ve siyasi partiler ikinci plana düşmüştü. Emperyalizm askeri relimi güçlendirerek, ülkemizi kurtulus mücadelesi içindeki Latin-Amerika halkla rına, özellikle sosyalist Küba'ya karşı 
kullanmayı amaçlamaktadır. ABD'nin 1965 
te Honduras ordusunu Dominik halkına karşı ku'lenması bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Emperyalizm, Honduras ordusunu kendi halkına karşı da mutlak biçimde kullanmaktadır. 

6 Şubat 1965 teki, her türlü hile, baskı 
ve sindirme metotlarının kullanıldığı sı çim, askeri rejime “yasal kurucu məclis” hüviyetini geçirmeye yaradı. Askeri hükümetin meşrulaştırıl rejimin temel niteliklerinde hiçbir deği yaratmadı yani gayrı-milli, halk düşmanı ve sahtekâr tutumu değişmedi 

Askeri rejimin başa geçişinden beri DİN ve. CES örgütleri CIA metodlar kulldnarak binlerce vatandaşı hapsettiler öldürdüler. Ülkemizde daha önce görülen baskı rejimlerinin hepsini geçen bu rejim en temel özgürlükleri bile çiğnemekte. 

Askeri hükümet çeşitli işçi köylü ve öğrenci kuruluşlarına el atarak bunları kendi denetimi altında faşist kuruluşlar haline getirme çabasındadır. Ülkemizdeki yabancı yatırımlar da sürekli artmakta, teknisyen ve danışman pozundaki ABD alanları devlete ve özerk kuruluşlar sızmaya devam etmektedir. Yüksek rütbeli subaylar tüpreklarını çoğaltırken tarım 
reformununsözü bile edilmemekte, 1968 
martındeki seçimler de 1965'tekinden farki? 
olmadı. Burjuva ve toprak sahiplerinin partileri bile iktidardan nasiplerint alamadilar. Kitlelerin iktidara karşı hareketleri şiddetle bastırılmakta. Hükümet, grevleri isyan hareketleri olarak gieler engellemekte ve yasaklamakta. Ülke hızla enflasyona ve ekonomik krize doğru ilerlemekte halkın yaşama şartları gün geçtikçe, kötüleşmekte. Liberaller ve diğer muhalefet grupları çözüm yolu olarak “Birleşik hükümet” tezini önermekte. Ancak bunun burjuvazi ve toprak oligarşileri denetimindeki diğer siyasi partileri de iktidara ortak etmekten başka bir anlamı yok. 

Voz Papular ve Trabajo (kendisine Honduras Komünist Partisi adını veren oportünist örgütün yayın organlar) ise ordunun ve hükümetin demokretikleştirik 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FAKAT PROLETARYANIN PARTİSİ 


s devriminin yolu 


DELE LEHİNE DEĞİŞİKLİK YAPAnizmin geleneksel “barışçı yol mücadele” İlkelerinin stratejide yansımasıdır. Zənginleşmeklen başka amacı olmayan ve silahlı baskı yoluyla yönetebilen bir hükümete karşı bu sloganla çıkmak hiç de gerçekçi bir tutum değildir, gerisi 


rimci bir tutumdür çünkü kitlelerde sosyal” ** 


değişikliğin devrim yolundan geçmeden de gerçekteştiriləbiieoaği kanısını yaratır ve sadece emperyalizmin İşine yarar, Bu durum devrimci reformist gruba gittikçe yanaşan oportünistlerin ihanetinin köçük bir delilidir. Oportünistlerin “demokratikleştirmə” liberallerin "birleşik hükümət” ve her ikisinin de “temsili demokrasiye dönüş” önerileri farklı değildir ve kitlelerin isteklerine çözüm yolu” ` getirmekten uzaktırlar. 

Emperyalizm burjuva partileri ve temsili demokrasiye” dağıl mutlak denetimi altında tuttuğu orduya güvenmektedir Emperyalizmin bütün manevraları askeri rejimi mümkün olduğu kadar uzatma siyasetine dayanmaktadır. 

Ülkemizdeki duruma tek çözüm yolu, askeri hükümet devrilerek yerine vatansever, devrimci, emperyalizm ve karşı-devrimlə mücadeleyi yürütebilecek, kitlelerin meselelerine somut çözüm yollar. getirebilecek, ülkeyi bağımsız ekonomi ve sosyal gelişim yoluna sokacak, demokrasiyi, milli bağımsızlığı ve giderek sosyalizmi kuracak, bir yönetimin gelmesidir. Emperyalizm ve askeri hükümet Honduras halkina bütün legal ve barışçı mücadele yollarını tikamiştır, bu nedenle Honduras halkının önünde- ki tek çıkar yol silahlı devrim yoludur. 


HONDURAS'IN SOSYAL GÖRÜNÜMÜ, TEMEL ÇELİŞKİSİ, DEVRİMİMİZİN NİTELİĞİ 


Honduras yarı-feodal ve bağımlı bir tarım ülkesidir. Nüfusun çoğunluğu (96 66,7) tarımda çalışmaktadır. Büyük hatifundia sahipleri (1953 çiftlik) toprağın 3/4 önü ellerinde tutmaktadırlar. 250 bin civarında topraksız köylü vardır. Köylülerin topraklara ödedikieri kiralar çok yüksektir, kuzeyde ödemeler genellikle parayla, güneyde ise örünün bir kısmını vermek ya da toprak sahibinin çiftliğinde çalışmak suretiyle yapılır. Bazı bölgelerde kölelik ilişkileri mevcuttur. Köylüler geri metotlarla çalışır, banka kredilerinden yararlanamaz ve genellikle ürünleri pazarlama imkânlarından yoksundurlar. Yıllık gelirleri 70 lempirayı aşmaz (1 lempira yarım dolara eşittir).Tarım ürünlerinin % 90'a yakın kısmı üreticiler tarafından tüketilmektedir. En verimli topraklar Tela Raliroad Company, Standart Fruit Company gibi ABD şirketlerinin elindedir. 
Emperyalizm feodalitenin yanısıra ortaya çıkan bağımsız kapitalist gelişimi de engellemiştir. Endüstri sektörü cılız ve ba-Öımlıdır. Daha 1950 de müesseselerin % 
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(940 d sanatları şeklinde idi. İlk fabrikalar da yabancı sermaye tarafından kurulmuşlr. 1980'dan sonra görülen nisbeten hızlı endüstriyel gelişme tamamen ABD tekellerinin denetiminde, onların planlarına göre ve Orta Amerika ortak pazarı çerçevesi İçinde olmuştur. Tabii ABD yatırımları da gelişme gösterdi ve 1950'de 255 milyon dolar iken, 1989'te 375 milyon dolar oldu. 
ABD sermayesinin 1925-1852 arası Olkemizden götürdüğü kâr 825 milyon lempirs utarındadır. Son 50 yılda meyva şirketlerinin dışarıya transfer ettiği miktar isə 1200 
milyon lempirayı bulmaktadır. ABD tekelləri ülke ekonomisine tamamən hakimdirler. Temel endüstri kuruluşları, tarım şirketlari, elektrik santralleri,demiryolları dışındaki bütün kara, hava ve deniz nakliyatı onların elindedir. İhracatın % 55,8i ABD'ye, İthalatın % 49,8'i de ABD'den yapılır, tabil gene ABD tekellerinin kontrold altında. 
Tüm ihracatın % 60'ini tutan muz ve maden ihracatı tamamen, % 20 kadarını tutan et, pamuk, tütün v.s. de yarı yarıya ABD tekellerinin elindedir. 

Honduras iktisadi ve sosyal bakımdan yarı-feodal ve bağımlı bir tarım ülkesidir. 
Bu tanım yüzyıllardır emperyalizmin sömürosa altında ezilmiş olan ülkemizin şimdiki görünümünü açık bir şekilde yansıtmaktadir, Emperyalizmin egemenliği ve feodal kalıntıların varlığı halkın büyük çoğunluğunun çıkarlarıyla çelişmektedir. İşçi sınıfı, köylüler ve küçük burjuvazinin. çeşitli tabakaları bu durumu kökünden değiştirmek için mücadele etmektedirler. Ülkemizdeki temel çelişki, emperyalizm - toprak sahipleri Işbirlikçi burluvazi ile işçi sınıf köylülük - küçük burjuvazi arasındaki çelişkidir. Bu uzlaşmaz bir çelişkidir ve ancak Halk Savaşının Zaferi ile çözümlenebilir. 
Ülkemizin sosyo-ekonomik şartlan incelenince Honduras devriminin niteliği ortay 

«Gıkmaktadir:"“Demtökratik, anti-feodal ve milli Kurtuluşçu Ülkemizi ve donya şartlar ni İyi incelememiş bazı dar görüşlüler 'devrimimizi burjuva-demokratik olarak ni-Yalemektelar, 


Bö görüş kesinlikle yanlıştır. Şimdiki tarihsel aşamada dewimimizin iki hedefivardır: Feodhi kalıntılar ve emperyalizm. 
Bu nedenle devrimimiz milli ve demokratik olduğu kadar,dünya proleter sosyalist devminin bir parçasıdır. Honduras Milli Demokratik desriminin ayni nitelikteki di- 

“ğer devrimlerdan iç ve dış koşullar gereği birçok farkları olacaktır.Koba'da olduğu Gibi milli demokratik ve sosyalist aşamalarin arasında çok az bir zaman farkı olması mümkündür. 


DEVRİMİMİZİN İTİCİ GÜÇLERİ 


Ülkemizin ekonomik sosyal ve politik gerçeklerinden çıkacak devrimimizin itici Güçlerini tesbit edebiliriz: İşçi sınıfı, köylülük ve şehir küçük burjuvazisi, Milli burluvaziyi de mutlak olarak bu safta görmek yanlıştır. Çünkü, endüstri kesimi İYİ incelenirse devrimde rol oynayabilecek güçte bir milli burjuvazinin olmadığı görülecektir. Bu tabakanın emperyalizme Yamanma çabaları da düşünülmelidir. 
Ancak bu önemsiz grubu da devrimci saflara çekmek için elbette azami çabayı göstereceğiz. Gördüğumüz gibi mili “demokratik devrimi sonuna kadar başarıyla 

iütecek güçler işçi sınıfı köylülak ve şehir küçük burluvazisidir. Emperyalizm İse toprak sahipleri ve işbirlikçilerine dayanmaktadır. Milli burjuvazi ise bu iki saf arasında sürekli yalpalama gösterecektir ve başka ülkelerdeki deneyler bize bu 
| sina güvenmemeyi öğretmektedir. 

İşçi sınıfının tarihi rolü devrimin öncülüğüdür. Çünkü diğer sınıfları arkasından sürükleyebilecek,kendisiyle birlikte ların da kurtuluşunu hazırlayacak Olan en “devrimci sınıftır. İşçi sınıfının mücadelesi 
| san sendikalar, emperyalizmin ajanları ve: 

/ öportünlstier tarafından sürekli baltalan- 
/ makta ve yanlış hedeflere sevkedilmekte- 
“dir Honduras işçi sınıfı sayı bakımından” 
“azdır: 90 bin tarımda, 50 bin sanayide, 30 
bin kadar da yapı ve diğer kesimlerde. Honduras proletaryası günlük çıkarları için mü- 
| cadelede bilinç ve örgütlenme seviyesini 

iştirmekte, böylece partimizin öncülü- 

de Milli demokratik devrimin ve Halk " Savaşının fili önderi durumuna gelmekte- 


2 
7” koylülüğün rolü devrimci hareketi izin geleceği bakımından çok önemlidir. 
ikemizdekâylülük en fazla sömürülen ve 

bakımından en kalabalık sınıf duru-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MÜCADELE YOLLARINI TIKAMIŞTIR. 
NDEKİ TEK ÇIKAR YOL SİLAHLI DEVRİM 


mundadır. Köylülük çeşitli tabakalara bölünmüştür: Yar-proleterler, yoksul köylüler, orta köylü ve zengin köylüler. Yan proleter köylüler toprak sahibi değildirler, Senenin bir kısmında yüksek kira ödedikleri topraklarda, diğer kısmında çok düşük ücretlerle başkalarının yanında çalışırlar, Sayıları oldukça fazladır, yoksul köylülerle birlikte devrimci mücadelede işçi sınıfının en yakın müttəfikidirlər. Yoksul köylülerin ya toprağı yoktur ya da kirayı, vergiyi ödeyecek ve ancak yaşamalarına yetecek kadar gelir getiren toprak sahibidir. 
Genellikle büyük toprak sahiplerine, tefeci ve tüccara büyük borçları vardır ve hayat Şartları çok kötüdür. Orta köylülük çoğunlukla toprak sahibidir. Fakat düşük verim ve pazarlama güçlükleri yüzünden durumu kötüdür. Bazıları senenin belli dönemleri işgücünü kiralar ve böylece durumunu biraz düzeltir. Boyok toprak sahipleri ve tefecilerin sürekli baskısı altındadırlar. 
Köylülüğün genel olarak latifundiaların ve feodal kalıntıların kalkmasında çıkarı vardır ve devrimci bir gücü teşkil eder. “Toprak işleyenindir” şiarı altında yürüttükleri mücadele hızla gelişmektedir. Bu gelişimin somut örneği 1856'dan bu yana çeşitli gerilla hareketlerini fili olarak destekleme-İeridir. Devrimimizin tarımsal ve anti-feodal karekteri ortada olduğuna göre başlıca mücadele alanı kirlardır, gerilla birliklerin- den ortaya çıkacak olan halk ordusunun başlıca kaynağı da devrimimizin ana gücü köylülük olacaktır. 

Şehir küçük burjuvazisinin çeşitli: tabakaları da devrimimizde önəmli rol oynayataktır. Öğrenciler; aydınlar, serbest meslek sahipleri, küçük tüccar ve sanatkâr lar, üçüqcü dünya ülkelerində çoğunlukla görüldüğü gibi emperyalizme karşı ön safta mücadele etmektedirler. B: alarin en ileri kesimleri profesyonel Marksist - Leninist militanlar çıkarmakta önemli yer tutarlar. Orta tabakalar emiperyalizmden' rahatsızlık duymaktadırlar. Küçük burjuvazinin milliyetçi niteliği bu sınıfın milli kurtuluş mücadelesine katılmasında esas 


OKeR: sınıfının ve onun partisinin öncülüğünde işçi-köylü-küçük burjuvazi tifakı Milli Demokratik devrimin zaferi için ve sosyalizme geçişin kaçınılmaz şartıdır. 


Genel olarak devrimin silahlı mücadele yolundan geçeceği kabul edilmektedir. 
Bu düşünce ülkemiz ve dünya şartlarının ve başarıya ulaşmış diğer devrimlerin incelenmesi sonucu kabul edilmiştir. Ancak bu temel strateji sorununu açıklığa kavuştürmak gerekir. Bu konu devrimci saflarla meseleyi karmakarışık eden oportünistler arasında uzun süredir tartışılmaktadı “Barışçı Yol” tezini kabul eden oportünistler silahlı mücadeleyi reddederek, üç mücadele biçimi olduğun” söylemektedirler: Ekonomik, ideolojik ve politik. Sınıf mücadelesinin temel olarak bu üç biçimde ceryan etmesine rağmen oportünistler silahlı mücadelenin aslında politik mücadelenin bir uzantısı olduğunu gözden ka Çırmaktadırlar. Sınıf kavgası sınıflararası çelişkilerin sertliği, sınıfların örgütlenme va biling düzeylerine göre çeşitli biçimler altında ceryan eder. İşçilerin çalışma ve yaşama şartlarını düzeltme mücadeleleri ekonomik mücadele, devrimci teoriyi kavrayıp, burjuva ideolojisine karşı mücadeleleri ideolojik mücadele, devrimci teori işığında iktidar mücadelesine girmeleri de politik mücadeledir. Politik mücadelenin de çeşitli biçimleri vardır: siyasi propaganda, kitle gösterileri, siyasi grevler ve örgütlü silahlı mücadeleye kadar çeşitli siddet hareketleri. Buna göre Silahlı mücadele politik mücadelenin bir devamı Ve sınıf kavgasının en üstün biçimidir. 

Öportünisiler kafaları bulandırma çabası içinde ortaya karşı bir tez atarmış gibi “her türlü mücadele biçimlerine hazırlanma" tezini ortaya attılar. Son olarak ta “her iki yol için de hazırlanmak gerekir: Barışçı ve barışçı olmayan” şeklinde bir formülasyon buldular. Biz varolan ya da mümkün olan hiç bir mücadefə şeklini reddetmedik ye hareketimizi bir tek yola bağlamadık. 

Oportünistierin silahlı mücadeleye hazır. 
lanma yolunda hiç bir çaba göstermedikleri de açıktır. Arada bir silahlı mücadele veren grupları desteklediklerini söylemeleri kendilerine yöneltilen çeşitli ithamları ve eleştirileri engellemek ve durdurmak için yaptıkları tek şeydir. Oportünistler için gerilla savaşı Marksizmin bir revizyonudur ve halk savaşını örgütleme yönündeki her 

girişim maceradır. Onlar için tek yolun 


banggi yol oldugu Ve uerge vers tezlerin sahte olduğu açıkça ortadadır. 
Bütün çabaları halkın kafasını bulandırmaktan Ibarettir, temel politikaları ise en gelişmiş demokrasiye sahip ülkelerde bile uygulanamayan barışçı yolun Hondurasta uygulanmasıdır. Bu tutumları ile “tehlikeli işlere karışmamaları” şartıyla emperyaizmden icazet almayı başardılar. 

Ülkemizin gerçeğini ve toplumsal çelişkilerin gelişimini incelersek,Honduras devriminin yolunun silahlı: mücadeleden geçtiği konusunda kuşkumuz kalmaz. 
Silahlı halk savaşı yar-feodal ve bağımlı Hondurasin çelişkilerini çözümlemek için en doğru ve somut yoldur. Bu tezin her öne sürülüşünde oportünistler “Marksizme ihanet” “maceracılık” çığlıkları atarlar ve Lenin'in şekilləndirmesinə uygun bir devrim durumu olmadığını söylerler.Burada bazı uyarıları yapmakta fayda vardır: 

s) Rusya'daki şartlara aynen benzeyen bir devrim durumu Honduras'ta sözkonusu olamaz. Çünkü, tarihsel, siyasi ve iktisadi gelişme şartları tamamen farklıdır. 

b) Devrim durumunu en özgün haliyle benzer şartlar altındaki ülkelerde bile ayni zamanda ya da ayni şekilde ortaya çıkmayabilir. Çünkü her sosyo-politik oluşum. 
benzerleri ile çeşitli farklılıklar gösterir. 

©) Devrim durumu uzun ya da kısa bir zaman sürebilir, kitlelerin mücadelesiyle irlikte büyümesi ya da zayıflaması mümkündür. Fakat bu değişmeler hiçbir zaman varolmadığını göstermez. 

d) Genel devrim durumu içinde hareketin nihai durumunu tayin edecek karakteristik anlar vardır. Örneğin kitlelerin hakim sınıfların bütün barışçı ve legal yolları tıkadığı ve tek çıkar yolun silahlı mücadele olduğunu kavrayıp, iktidar mücadelesine girişmeleri gibi. Böyle devrimci bir durum hakim sınıfları eskisi gibi yönetemez hale düşürür, halk savaşı ve iktidar sorunu gündeme girer. O zaman geng ne tarafa kalacağını tayin edecek o in “ihtilalci kriz” ortaya çıkar, ihtilalci kriz. devrim durumunun en yüksek noktasıdır. 


de objektit ve sabjekur şaruarın tamamen olgunlaşmasını beklemek gerektiğini söylemek yanlıştır. Çünkü bu şartların mutlak olgunluğu iktidarın hemen ele geçirilmesi için gereklidir. Fakat uzun sürecek bir gerilla savaşının başlatılması için asgari mevcudiyetleri yeterlidir. 

Honduras'ta objektit şartlar yeterli ölçüdə: gelişmiştir. Sübiektif şartlar da 

” belli: ölçülerde mevcuttur ve partimizin propaganda, ajitasyon ve örgütle.me çalışmalarıyla geliştirilmektedir. Uzun gə-Tilla mücadelesi içinde doğacak olan Halk ordusu emperyalizme bağımlı askeri-bürokratik devlet cihazını yıkacak esas güş olacaktır. Halk savaşı emperyalizm ve yerli ortaklarına karşı kazanılacak zafere giden en emin yoldur. Partimizin görevi tam bağımsız ve demokratik Honduras" gerçekleştirme mücadelesinde halk kitlelerinin önderliğini yapmaktır. Bu görevini yerine getiremezse, varlık nedenini kaybeder. 

Emperyalizm ve toprak oligarşilerins: karşı Milli Demokratik Devrimin başarıya ulaşmasından sonra işçi sınıfı, köylülük ve şehir köçük burluvasının temsilcilerinden meydana gelen devrimci bir hükümet kurulacaktır. Bu, milli kurtuluşçu, vatansever, demokratik, örgütlü halka dayanan ve ülkemizi emperyalizmin boyunduruğundan ve feodal kalıntılardan kurtaracak bir halk hükümeti olacaktır. Bu hükümetin alacağı en önemli tedbirler şunlardır: 

1) Demokratik toprak reformu. Büyük toprak sahiplerinin topraklarına el konacak topraksız ve az topraklı köylülere dağıtılacak. Köylülere ihtiyaçları olan teknik yardım, kredi, tohum, alet v.s. temin edilecek. 

Tefecilere ve ağalara olan borçları iptal edilecek. Büyük işletmeler İse sadece devletleştirilecek parçalanmayacak. 

2) Yanke emperyalizminin. elinden milli servetlerimizin alınması.Halen ABD" nin elinde bulunan tarım, endüstri, maden, ticaret, elektrik ve nakliyat işletmeleri devletleştirilecek, milli kapitalist işletmeler ise hemen devletleştirilmeyecek. 


“BARIŞÇI YOL” TEZİNİ KABUL EDEN “OPORTÜNİSTLER SİLAHLI MÜCADELEYİ 


pipo ÜÇ MÜCADELE 
İDEOLOJİK VE POLİTİK. SINIF 


İMİ OLDUĞUNU SÖYLEMEKTEDİRLEI İCADELESİNİN TEMEL OLARAK BU ÜÇ BİÇİMDE 


CEREYAN ETMESİNE RAĞMEN OPORTÜNİSTLER SİLAHLI MÜCADELENİN ASLINDA POLİTİK MÜCADELENİN BİR UZANTISI OLDUĞUNU GÖZDEN KAÇIRMAKTADIRLAR. 


0) Ulusal kriz (siyası ve iktisadi 3) Ülkenin endüsileşmesi Dəvrimel 


krizden ayrıdır) ve devrim durumu aslında ayni şeydir. Bunlar ayni oluşumu ifade eden iki terimdir. 

1) Devrim durumunu belirleyen temel çizgiler şunlardır: 

1) Sömürücü sınıfların eskisi gibi yönetemeyecek durumda olması 

2) Sömürülen sınıfların sıkıntısının. 
artması ve eskisi gibi yaşamayacak durumda olmaları, ğ 

3) Yığınların mücadelesinde önemli bir gelişmenin ortaya Çıkması» 

Bizimki gibi burjuvazisi cılız ve bağımlı işçi sınıfı zayıf ve baskı altında köylülüğün önemli yer tuttuğu yarı-feodal ve bağımlı tarım ülkelerinde devrim durumunun bazı belirtileri açıkça ortada, bazı belirtileri ise ortaya çıkma durumundadır. 
Yani yukardaki klasik tanıma göre tam bir devrim durumu yoktur. Fakat proletaryanın partisi sağlam bir taktik çizgi izleyerek, somut şartlara göre halkin örgütlenmesini gerçekleştirerek ve her durumda doğru mü-Cadele biçimlerini uygulayarak güçler dengesinde devrimci mücadele lehine değişiklik yapabilir, sınıf kavgasının en üstün biçimlere varmasını sağlayabilir. Çeşitli etkenler gözönünde tutulursa Honduras'ta gerilla savaşı halk savaşının ülkemizde alacağı temel biçimdir. Gerilla savaşı halkı harekete geçirecek ve yönetici sınıfların. 
bölünüp zor duruma düşmesini kolaylaştıracaktır. Gerlila savaşı uzun ve zorlu mücadeleleri gerektirecektir ve asıl ceryan ettiği bölge dağlar olacaktır. Gerilla savaşı devrim durum unun olgunlaşmasını sağlayacak ve devrimin zaferi için objektil ve subjektif şart arı geliştirecektir. 

Ülkemizin şartları uzun sürecek bir 
silahlı mücadeleyi gerektirmektedir. 1963 
askeri darbesinden sonra devrimciler ve diğer muhalefet grupları için bütün barışçı yollar tıkanmıştır. Gerici hükümet hızla Çıkmaz içine sörüklenmekte, kitlelerin huzursuzluğu ve sabırsizlığı artmaktadır. Bu durum silahlı mücadelenin başlatılması ve geliştirilmesini mümkün kılmaktadır. 80- ton gerilla gruplarının ortaya çıkmasını bu objektif şartlar sağlamıştır. Yoksa “küçük «burjuva Sabırsızlığı” değil. Silahlı hareketlerin yapılabilmesi için sübjektif şartların yetersiz olduğunu söylemek yanlıştır. Ancak genel olarak, sübjektif şartların asgari mevcudiyeti yoksa bu tür hareketlere girişmek də yanlıştır. Mücadelenin saĝlamlaşması ve gelişmesi için kitlelerin belli bir bilinç ve örgütlenme seviyesi gerekir. 
Bizimki gibi yarı-feodal ve bağımlı ülkeler. 


hökümet milli endüstriyi ülkenin ihtiyaçlanna göre geliştirecek iç ve diş ticaret milli çıkarlara uygun olarak devlet taratın- dan yönetilecek 


4) Eğitim ve öğretimde reform yapılacak, halk çocuklarının parasız öğretim yapması ve herkesin okuma - yazma öğrenmesi sağlanacak, karşı devrimci ideolojilerin kültür kurumlarına sizması engellenecek, bunlarla kıyasıya mücadele edilecek ve halkımızda yüksek bir enternasyonalist dev- 


rimci bilincin yerleşmesi için çalışılacak. 
s) Bankalar ve sigorta kurumları millilştirilecek. 


6) Vergi sistemi yeniden ve adil «ik şekilde düzenlenecek, dolaylı vergiler kt dirılacak 

7) Bütün çalışanlar için asgari Bere tler tesbit edilecek, halkin hayat şartların n düzelmesi için bütün tedbirler alınacak. 


8) Hastahane ve sağlık merkezleri kurulacak ve halkın bu konudaki ihtiyaçları parasız olarak giderilecek. 


9) Çocukların korunması ve bakımı için özel tedbirler alınacak. 


10) Ev kiraları indirlecek ve yeni yapılar inşa edilecek 


11) Devrimci hükümet ulusal egemenlik esaslarına göre bir savunma politikası uygulayacak, 

Çoğu ABD ile olan ve ulusal Çıkarları zedeleyen bütün askeri anlaşmalar kallırı lacak, ülkedeki bütün yabancı uzman ve danışmanlar. kovulacaktır. Uluslararası planda emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı mücadele, sosyalist ve anti-emperya: list ülkeler ve bütün dünya haklarıyla dost luk ve davanısma gerçekleş leren 

bria Amerika ülkeleri İle yakınlaşma anti-emperyalist dayanışma ve İşbirliği, giderek yeterli şartların ortaya çıkması halinde birleşik tek bir Orta - Amerika ülkesinin gerçekleştirilmesine çalışılacak. 

12) Devrim hükümetinin bütün dünya ülkeleriyle karşılıklı saygı ve eşitliğe dəyanması şartıyla ticaret ilişkileri olacaktı. 


Devrimci hükümet bağımsızlık ve demekrasi görevlerini yerine getirirken, bir yandan da Honduras'ta sosyalist toplumun kurulması için gerekli çalışmalar yapacak-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HINDISTAN 


"Revizyonist politikaların kaderi' 


Hindistan, bir bakıma revizyonist politikaların “körü kaderi”'nin sahnesi olan bir ülkedir. Bu anlamda diğer geri bıraktırılmış ülke devrimcileri ve devrimci örgütlerinin de ders alması gereken zengin ibi: muhtevaya sahiptir. İşte bu muhteva- da, modern revizyonizmin, sınıf mücadelesi yerine sınıf uzlaşmacılığını geçirme, proletaryanın bağımsız siyasati yerine burjuvasinin şu yada bu “ilerici” kanadının peşine takılma siyasetlerinin kaçınılmaz sonucunu izlemek mümkündür. 


Modern revizyonizmin indinde, Hindistan (Türkiye gibi!) “kalkınmakta olan” bir ülkedir. Bu ülkede (Türkiye'de olduğu gibi!) sosyalizme barışçıl yoldan geçmenin koşullarını oluşturmak, SSCB desteğindehi bir UDD ile "ileri demokrasiyi sağlamak mümkündür! Bu doğrultuda SBKP'nin Hindistan acentası HKP, ken. 
“ilerici” Gandi hükümetini desteklemekle yükümlü kılmıştır. (Türkiye'de de “umut” ettikleri gibi!) Böyle bir siyasetin tutarllığının ölçütü gelişen sınıf mücadelesinin kendisi olmuştur. Sınıf mücadelesi bu müflis siyasetin sonuçlarını acımasızcana: lemiştir. İşte Hindistan'da meydana gelen bu gelişmeleri ülkemizdeki revizyonist politikaların kötü kaderini göstermekty bir vesile olarak ele almak ve bu konuda bir bakış açısı oluşturmak yararlı olacaktır. 
Bu “yazımızda böyle 

gireceğiz. Devrimci Gençlik Dergisinin 4, 5 
ve 6. sayılarında “Hindistan, Revftyonist Politikaların Kaderi” başlığıyla bir inceleme dizisi yayınlanmıştı. Aslında bu incelemenin yeniden okunması da olacaktır. Çünkü orada yapılan tespitler ve ulaşılan sonuçlar, haldeki gelişmelerin ışığında da hala geçerliliklerini korumakt: dır. Bu dergileri temin etmenin okuyuculaımızın çoğu açısından olanaksız olması söz konusu olacağından, bu incelemenin önemli bir bölümünü tekrar yayınlama gereğini duyuyoruz. Konuyu bütünselliği içinde sunabilmek için önce, daha önceki gelişmelerin bir özetini anlattıktan sonra Devrimci Gençlik Dergisi'ne baş vurma ve daha sonra da yeni gelişmeleri aktarma yolunu izleyeceğiz. 


REVİZYONİST HKP DEVRİMCİ MÜCADELENİN ÖNÜNDE BİR 
ENGELDİR 


Bir İngiliz sömürgesi olan Hindistan, 
1947 yılında “siyasal” bağımsızlığını kazandı. Ülkede göstermelik bir demokrasi “uygulanmaya başlandı. 1964 yılında başbakan olan Bayan Indra Gandi döneminde, işçi ve köylü kitlelerinin kendiliğindanci veya devrimciler tarafından yönlendirilen mücadeleleri süratle gelişti. Uygulanan göstermalik “demokrasi” ise, bu eylemlere eski sömürge dönemindekine eş bir terörle karşılık verdi. Ülkenin emperyalizme ba-Bimi yapısı nedeni ile, enflasyon ve işsizlik giderek artn. Hakim sınıflar. içindeki çelişkiler keskinleşti: giderek ülkeyiyönetemet duruma düştüler. Bunun üzerine Başbakan Gandi 26 Haziran 1975 tarihinde “yıkıyönetim" ilan etti. Sikiyênetimin gerehgesi "aşırı sağ ve aşırı solun ülke ve devlet bütünlüğünü tehdit eden eylemleri" idi. Ülkede uygulanan “özgürlükler” halk için “lüks” olarak ilan edildi. 26 siyasi parti ve birçok kitle örgütü kapatıldı. 


Ülkede emekçi sınıf ve tabakalar üzerindeki baskılar artarken Sovyet yanlısı Hindistan Komünist Partisi (HKP), Başbukan Gandi'yi desteklediğini açıkladı. 
Buna gerekçe olarak siksyönetim ilanından iki ay sonra getirilen reförm programı, gösterildi. Hükümetin “ilerici” yönü vurgulandı. Hindistan-Pakistan savaşında Sovyetler Birliği Hindistan'ı desteklemişti. 
ABD'nin bu savaştaki tavrı ise ABD-Hindistan ilişkilerinin bozulmasına yol açmış- ta. Gandi, Sovyetler Birliği'nden aldığı ikredilarla kapitalist anlamda planın uygu-,_ landığı bir ekonomik yapı geliştirdi. Kamu” yatırımları arttı. Ekenomide devletin payı ve denetimi yakseldi. Hindistan da kendi ““barışçıl: geçiş” tezlerinin bir örneğini yarayan modern  revizyonistler, grevleri 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yasaklayan Gandi yönetimini desteklemekte tereddüt etmediler. 


1947 yılından günümüze nadarki, 
sürede Hindistan ğa gerek hakim sınıfların kendi aral çelişkilerinin, gerekse halk kitleleriyle hakim sınıflar arasındaki çelişkilerin had safhada derinleştiği dönemler olmuştur. Fakat revizyonist HKP, kitleler. düzene karşı olan muhalefetini iktidar mücadelesine yönlendirememiş ve yönlendirmek istememiştir. HKP, milli krizin olgunlaştığı dönemlerde, kitlelerin potansiyelinin boşaltılmasında Hindistan kakim sınıflarının yardımcısı olmuştur. 
HEP, bugünkü revizyonist çizgisi ile halk kitlelerinin karşısında yer almaktadır. Indra Gandi'nin Kongre Partisi ile HKP arasındaki ittifak bu saflaşmanın kanıtıdır. 1975 
Hasiranından 1977 Martna kadar bu hükümetin uyguladığı baskı ve terör, modern revizyonizmin hangi sınıflara hizmet ettiğini açık olarak göstermektedir. 
1977 Mart seçimlerinin sonucu ise modern 
revisyonistlerin “ilericilere” bel bağlayan tezlerinin bir kez daha iflasıdır. 


Bu gelişmelerde HKP'nin revizyonist tezlerinin açıkça ortaya çıktığı tarik hesitindeki görüntüleri, 
Gençlik 6. sayıdan izleyebiliriz: 


DÜNYADA İLK “BARIŞÇIL GEÇİŞ"! 


1956'da SSCB'nde Kruşçev'le birlikte: başlayan 'anti-Stalinizm hemen HKP'ni etkiliyor, Sovyetler, Birliği “ve Çin Halk Cumhuriyeti Nehru hükümetini” “ilerici” politikalarından ve özellikle “bağımsız” dış politikasından dolayı övüyor, Kruşçev ve Gu En Lây Hindistan'ı ziyaret ederek büyük ilgi topluyordu. HKP'nin Kerala'da toplanan 4. Kongresi (1956) Kongre-HKP koalisyonunu önerenləris, kongreye karşı bir koalisyon önerenler arasında yer alan şiddetli tartışmalarla geçiyor ve sonuncu öneri kabul ediliyordu. 
1957 Eyalet Seçimleri'nde Kerala seçimini 
kazanan HKP bu Eyalette hükümeti kurdu. 
Seçim kazanmanın ilk heyecanıyla Parti yöneticileri bunu, işçi sınıfının barışçı yoldan iktidarı ele geçirmesi olarak değerlendiriyor ve Kerala'nın dünyaya barışçı yoldan sosyalizme ulaşmanın ilk ömeği olduğunu ilan ediyordu. 

Bu ilk heyecan çabuk dinecek ve “komünist hökümet”, egemen sınıfların. 
merkezi hükümetinin ve bundan göç alan mahalli burjuvazi ve feodal güçlerin nasıl elini kolunu bağladığını kısa sürede görecektir. Hükümetin pasifliği onu destekleyenkitlelerde hüsran uyandırıyor, bu da hükümete karşı oluşturulan anti-komünist kampanyanın güçlenmesini etki yordu. Bu arada, Devrimci Sosyalist Parti'nin kontrolunda olan sendikanın bir fabrikada grev başlatması ve bunun üzerine Eyalet Polisinin işçilere ateş açarak üç işçiyi öldürmesi, ilk başta hükümeti, ölkelendiriyor, ancak uzun tartışmalar sonucu, kendi kontrollarında olması gereken polise saldırmanın hükümeti zayıflatacağı gerekçesiyle, demogolik bir biçimde polisin davranışı savunuluyordu. Bu olay anti-komünist propagandabakımından bulunmaz bir fırsat olmuştu. 

1959/da Keralaya gelen Nehru, hükümetinancak seçimleri yenilemek şartıyla devam edebileceğini belirtmiş, bunun kabul edilmemesi üzerine de dünyadaki “banggi geçiş” hükümeti lağvadilmiştir. 
Nehru"nun hakam toplantıda yönettiği ilk soru Bu kadar kısa sürede kendinizi halktan tecrit etmeyi nasıl başarabildiniz?” 


HKP-HKP(M) 


Kuruluşundan beri HKP yönetimisi 


nin izlediği değişen siyasetlerin, her defasında Parti içinde bir muhalefet doğaldı. 1960'lara gel 


m bir örgütlenmeye gitme gereği 


emt 


lu kildi. ik 
Halk Gumhuri- 


rollerden birin 


yeti ile Hindistan arasında çıkan ` sınır anlaşmazlığı üzerine 1962'de başlayan sınır savaşıydı. HKP bu sorunun çözümü için ‘başta . ÇKP yöneticileri ve bu arada Çu En Lay ile görüşmeler yapmış, bu görüşmeler sonuca ulaşmayınca en sağ partilerden hiç de farklı olmayan aşırı şövenist bir tutum “takınmıştır. Yönetim bu konuda, “Anavata- in Çin'in Açık Salcınsına Karşı Korumak İçin Birleşme” karan-aimış, bazı yöneticiler "sarı tehlikeden bahseden irkçı konuşmalar yapmışlardır. 

Ayrılığa temelli bir ideolojik farklılı-Gin, değişik devrim stratajilerininiyol açtığı söylenemez; çünkü Parti içindeki her iki ana grup da Kongre hükümetini parlamento içinde çoğunluk sağlayarak devirme peşindeydi. Ayrılıklar pratikte hangi siyasi partilerle işbirliği yapılacağına ve seçim taktiklerine dayanıyordu. Bir grup, Müsl0- man Birilği ve hatta faşist Jan Sangh'la işbirliği €nerirken, diğeri Kongre soluyla ittifak yolunu benimsiyordu. SSCB'nin Hindistan ve HKP'ne ilişkin siyasetinin de ayrılığa önemli bir etkisi olacaktı. Bardağı taşıran son damla, Parti liderlerinden Dange'nin (halen HKP başkanı) 1924'te İngiliz yetkililere yazdığı iddia edilen ve onların emrinde olduğunu bildiren bir mektup üzerine Milli Konsey'de çıkan tartışma oldu. Sonradan HKP(M)'ni kuracak olan grup bunun gerçek olduğunu iddia ediyor, yönetimin bir bölümü ise: sahte olduğunu öne sürüyordu. Konsey'in Üçte bir kadar bir çoğunluğu bu tartışma @zerine toplantıyı terkedecek ve bir daha geri gelmeyerek HKP(M)'nin örgütlenmesi- ne girişeceklerdi(1964). 

HKP”nin güçlü bir kitle mücadelesine sahip olduğu bölgelerdeki yönetici kadrolan ve üyeleri HKP(M)'ni destekliyordu. 
Ayrılık ertesinde HKP 108 000, HKP(M) de 
119 000 üyeliğe sahipti. HKP bu sayıyı 
1966 da 173 000'e çıkarırken, HKP(M)'nden 
Ayrılıklar onun üye sayısını 67'de 83 000'e, 1968'de de 76 000'e düşürecekti. 


BATI BENGAL HÜKÜMETİNDE BULUŞMA 


Her ne kadar HKP(M), aynlık ertesinde HKP'ni reformizm ve parlamentarizmle sözde suçlar görünmüşse de, gerçek hayat 
bu iki partiyi, Kongre Partisi'nin 1967 
Seçimlerinde lik kez salt çoğunluk elde edememesi üzerine, Batı Bengal hükümetinde buluşturdu. Bu seçimlerde HKP Kongre Partisi'nden ayrılan Bengal Kongresi'yle, HKPIM) ise Sosyalist İşçi Partisi" yle ittifak kurarak oluşturdukları iki ayrı “birleşik cephe” ile yer aldı ve seçim sonucunda bu iki “birleşik cephe" birleşerek Batı Bengal Birleşik Cephe hükümetini 

meydana getirdi. HKP”nin ayrılık öncesinde- ki bu iki kanadı hükümette buluştuklarında. 
1857'deki Kerala “Barışçı geçiş hükümeti" kadar iddialı değillerdi; ancak, teslimiyetçi siyasetleri onları devrimci bir partinin çalışma tarzından ve kadrolarından yoksun. 
bıraktığından bu hükümetin kuruluşunu bir zafer olarak ilan ederek göz boyamaktan başka çareleri de yoktu. 

Hindistan'daki ikinci “komünist” hükümet için en büyük sorun, bu kez Devrimci Sosyalist Parti ve grevci işçiler 

il, HKP(M)'den ayrılan grupların yönet- 

Naksalbari”deki silâhlı köylü ayaklanmaları olmuştur(1967). Daha sonra Naksalit olarak anılacak bu grupların “sol-maceracı” olduğunu belirten hükümet, merkezi polis ve askeri birliklerin bu ayaklanmaları hunharca bastırmalarını ve binlerce köylüyü katletmelerini, hiçbir demogoliye de sapmadan, desteklemiştir. 

1967 yılı sonunda parlamentoda g0- 
wensizlik belirtilmesi üzərinə Eyalet iktidarından çekilen “birleşik cephe”, 1969 
da yenilenen seçimler sonucunda vcekinden daha fazla koltuğa sahip olarak yeniden hükümeti kurmuş, bu hükümet de ancak bir yil dayanabilmiştir. 


HKP(H)-HKP(M-Lİ 


a rupiar HKP olarak ortaya çikiyorlenmeler merkezi e sahip olma- 


HKP(MYT 
(Marksist-Leninist) 
ardı. Ne var ki, bu örç bir siyaset ve örgütlenme; 


yan, ülkenin çeşitli bölgelerine dağılmiş: bağımsız birimler durumunda kaldıkların- dan bir partiden söz etmek güçtür. “Pekin /aseti”ni sürdüren bu gruplar özellikle Batı. Bengal ve Andra Eyaletleri'nde köylü kitlelerin güclü kendiliğinden mücadelelerini silahitayaklanmalarhalində örgütlemek. 
istediler. Büna ne siyasetleri ne de örgütlenmeleri eivermedİğinden, ayaklanmalar birkaç yıl içinde bastırılarak pek çök lideri kurşuna dizildi veya hapsedildi. Bu Tiderlerden hapsedilenler arasında Garu Mazumdar ve Kanu Sanyal da bulunuyordu. Garu Mazumdar 1972 yılında hapishanede öldü. . 

Kırlarda yenilen darbeden sonra, 1970-71 yıllarında, şehirlerdeki silabi hareketlere ağırlık verildi. Bu hareketlerde çoğu kez hedef “yeni revizyonizm" ve 

'temsilcisi”, -daha sağdaki) HKP değil de-HKP (M) olmuştur. Yanlış bir siyaseti, öte yandan yenilginin getirdiği pasifizmi bu demagolik “baş hedef"ten başka ne gizleyebilirdi? 

REVİZYONİZMDE BULUSMA. 

1971 sonrasında Gandi hükümetine 
SSCB desteği iyice artıyor, bu siyasete paralel olarak HKP 1971 seçimlerine Gandi"nin Kongre Partisi'yle ittifak yaparak giriyordu. Bu ittifak sıkıyönetime giden günlerde güçlenecek ve uygulamalarını, geçen sayıdaki yazımızda. gördüğümüz! 
sikiyönetimi ve peşinden gelen göstermelik reform programlarını HKP alkışlayacaktir, “Devrimci Bengiik Bisaya "7 ə 

HKP (M), bir yandan Kongre'ye karşı parlamenter ittifaklar peşinde koşarken, öte yandan J.P. Narayan'ın başını çektiği boz-bulanık kitle muhalefetini destekliyordu. Nehru'nun eski yakın arkadaşı Narayan, Gandi iktidarını yıpratmaya yönelik, rüşvet, yolsuzluk, enflasyonla mücadeleyi. 
öngören ve genellikle küçük burjuvazinin kitle desteğine dayanan, ancak burjuvazi içindeki çelişik çıkarları temsil eden gerici “partilerin de desteklediği, kitle gösterileri- ne liderlik ediyordu. Narayan hareketi hiçbir anti-emperyalist, anti-feodal slogana yer vermezken anti komünist sloganlara açıktı. Narayan hareketine kendini kaptır-. 
mayan devrimci gruplar, bunun hükümet Üzerindeki SSCB'nin etkisine Karşi, ABD etkisini arttırmayı amaçlayan CIA desteğindeki gerici bir hareket olarak değerlendiriyorlardı. 

Kendini HKP (M-L) olarak adlandıran, Satya Singa ve Pulla Redy'nin liderliğinde ve oldukça önemli bir kitle desteğine sahip grup da bu hareketin peşine takılmıştı. 
Taktik hep aynıydı: Narayan muhalefetiyle! 
Gandi'ye karşı, sonra da bu muhalefete karşı mücadele 

1871 yılında Bengaldeş'in Pakistan 
dan ayrılması yolunda sürdürülen mücadelenin hızlanması ve Pakistan orduları karşısındaki silahlı direnişin göreli başarısı bütün partileri Pakistan'a karşı bir platformda birleştirirken, HKP (M-L) ve HKP (M)-nin sol kanadında büyük bir umut yaratmıştı. Bu umut, Bengaldeş teki gerilla mücadelesini destekleyerek ve Hindistan'a sığınan 10 milyon mülteciyi de bu yola kanalize ederek, uzun süreli bir gerilla savaşıyla, başta Batı Bengal de içine alan bağımsız bir “Birleşik Kızıl Bengal” meydana getirmek ve giderek bunu Pakis tan ve Hindistan ölçeğinde devrimci bi savaş haline dönüştürmekti. Bu düşünce- den hareket eden HKP (M-L), Bengaldeş gerillarına aktif destekte bulunuyordu. 
Ancak Çin Halk Cumhuriyeti'nin Yahya Han'a “Birleşik Pakistan”ı savunan destek mesajları iletmesi HKP (M-L) içinde bir kargaşa yaratarak, önceki pozisyonunu terkelmesine yol açtı. Aynı dönemde SSCB Muciburrahman'ı destekliyor, Muciburrahman ise Yahya Hana Le Monde gazetesine yaptığı açıklamayla şu mesajı iletiyordu: “Batı Pakistan hükümeti sadec benim Doğu Pakistanı komünizmden kurtarabilecəğimden yoksa habersiz mi?" 

Bilindiği gibi, Hindistan orduları kısa Sürede Pakistan ordularını mağlup edecek ve Bengaldeş'in “bağımsızlığa” kavuşma-Sını Gandi kendi zaferiymiş gibi kullanacaktı, Böylece Bengaldeş'teki mücadelenin. 
yarattığı umutlar yitip gitmişti. 

Hindistan'da sıkıyönetimin üzerinden daha iki ay geçmeden, 15 Ağustos 1975'te, 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EKONOMİ POLITIK ve EGiTiMi ÜZERİNE 


Ekonomi politiği öğrenmek ve öğrendiklerimizi nesnel bir tarzda toplumsal, siyasal çözümlemelerde kulanmak bizi kopyacılıktan kurtaracaktır 


ARKSIST ekonomi politik 
BƏR yada politik iktisat] üzerin Su siyasi dergi sürenler, söylesilecekleri lan leie nin olmağa yok. Burada amacimiz Marksist ekonomi paitiğin doğası ye önün öğrenmesi halında genel bir —— nr 


“Se Devrimci Yolun 1 sayısı da yer ilan “Marko Teorinin ve Teorik Eğitimin Önemi Üzerine” baslikli yazıda elo alman bir fikri echter baslamak yararsız ol-Samchte, Hatarlanacagı üzere Marksist teorinin smd içerikli ve bu anlamda taraflı bir teori du ne ancak bu raf onun (teorinin) nesnelligine, bilim-Saliğine gölge düşürmediği ball. 
dərdə: Bu dnarms doğul olarak, Salbei daha da bir sekil ekonomi politik teorrindi kendini 
25 


Marksist ekonomi politik ancak taritin maddeci kavrayışı boyutuyla iii: kavranabilir. Farklı bi vlevigie bal biz toplumda (kapita: iel temel insan-insan Gees bu kavrayışın uygulanmasıyla enle silir. Dolayısıyla Marksist eko. 
mom politik daikin maddaci kawra a üzarina inga edilmişse de onunla: ateş dağdır birbiriyle ikame säi! 
575 


Marxin müdi tarih anlayışı. 
min önemini birbirleriyle yalandan 

ili üş enden ötürü vurula mak gerekir: [Burada nanem eko. 
Tomi poiiin kavramimaamda ilgi çaresini bellemek oldugu ün bu. 
tee yapmak “anlamli. vo zarunlu gözüküyor. Bü. eden “Mast tarih bilimi halkada bur di ayrılır. mel söz konusu degil: Ancak önümüztüki sayılarda bu diciplino ilkin bir yazının bu sütunlarda yer alacağı bildirmakda 


əni 


a (siz güçler üretim ildi i) Üretim izimi" kavramlarından bark dolayı bir biçimdə, Bir andan temi mat tarihi] diger Yandan ëtt yapıların Mey 
Zeite aşkları Ayrca iki 
Sed katagoriler bibəriyə olan | ikv çelişir siler 


b. Diger taraftan ancak bu yanlar aclığı İladz ki insanın özgürlüzü tərsi kurulbilmekte ve ierik kapitalist Öretim zm 
Zeie olanaklı olmaktadır. 
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e eril maddeci kaymayı ekonomi politi araştırmalarına ya: təmi gerçeve anlamadı. 


Bu konuları (ve eklenebilecek diğerlerini] önümüzdeki saylar br akarak ekonomi politigin doğası srin olan steen ördü elim, 


Gerok Kase gres meo- klasik geet teorilari kapitalist iktisadi istemi tarih boyutundan yokeun olarak olo almaktadırlar. Buna karsi mik Marksist ekonomi politie teorisi "ne güre he iktisadi yapı ve bu yapı içinde işleyen iktisndi yasalar, ancak vo ancak belli (tanımlanmış) toplum. 
sal üretim ilgileri çerçevesinde ele alıp olanına gərəkir, Bu yüzden genel olarak ekonomi politikten bahsütmek calancah vo yanlış olmaktadır. Bunun yerine örneğin kapitalizmin veva sosyalizmin eko nomi politiginden söz edilir 


Sorunu böyle ele alınca, yani tarih boyutuyla ele alınca ekonomi poli amacının ikm denilen liler sisteminin gu bağlam içinde ‘ele alinması gerektigi açıklığın kavuşmaktadır. Kee ortaya okis sürecini, mawi işlediklerini ve geliy lini. hem miteliksel, bem de sümkün olduğu ölçüde) niceliksel larak araştır kayramakır. Örn Bim, kapitalizme. Ae. əkir alar düzeyini nasıl belirlemekte. 
dir Veya kir haddi nasil balm ağir vbi sorulara verilen cevaplar bu Zeie 


Ekonomi politik aşmadan o: 
nemle zerinde qurulmasi gereken bir yan gu: Marke sat er ayn zamanda siyasati ve sosyolojiyi içermektedir Ornegin bell rat 27” deret dzs oriin 

mssi. Markslaz ekonomi 
EE Asi azdı rele düzeyinin politik ve sonyol: jik yönlerini de analizo e “əkdi. Yada Uretim özenin adoa fiziksal yönüyle yani bali malla İçirdilr aracılığıyla bel mal: Vera allar (ürüzün) elde edilmesi süreci dek kavramak Marksist mami politik teorisine tara düşer. 
Medalyonun blaki yüzünü de, yanı toplumsal ve pelik yönlerini de öm gerekir- 

Seet poli Uğrenmek ne den gerekli Bu goruya yenilecek cavap Market e doğasına kimi user. Zen 
Maris teori sadəcə dünyayi yo: 


dech yetmezdi, soran onu ekiztimisi, Oce yandan dinimə. 
taydi id. maddi yapı (iktisadi yapi) diğer yapılara (politik və idectoje yapılara) temeldir, By bir eyleye. 
toplumları olupunu va işimi belirleyen maddi yapıdır. Yine deni yordu. ki, dünyayı kavrama va değiştirme sürecinde ole alının sə: iller, "mc öncüler ect durumundadır. “Kayli. zg d mamak gerekir. Örneğin biri vd 

im stratojiai ve buna bağlı, clara 


rinin maddi temellerini ortaya kor 
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